DİKKAT ! 

Burada yazılanların hiçbiri varsayım değildir.Buradaki tevbe ve uygulamalar yapılınca musallat olan şeytani cinlerin yanıp öldüğü Bizzat müşahade edilmiştir.Hatta bunlar bazı hastaların vücutlarında cebren ve işkence ile sorguya çekilen ve daha sonra doğru uygulama ile infaz edilen ifrit ve cinlerin itiraflarıdır... 


UYARI m 

Bu Sayfalardaki Büyük Niyet, Tevbe ve Duaları yaparken kendi sesinizi duyacak şekilde , samimiyetle ve inanarak yapınız ve mümkünse Anne ve Baba ve Evlatlarınıza ve kardeşlerinize yaptırınız. 
Kelimeler mutlaka ağız ile telaffuz edilmeli ve samimiyetle yapılmalı ve tekrar aynı hatalara düşmekten kaçınılmalı ! Bu şekilde Tevbeleri yaparken Vücudunuzda Şeytanların ve Habis Cinlerin yandığını ve öldüğünü siz de zaman zaman hissedebilirsiniz.Çok fazla Tecrübe edilmişitr.Musallat yaşayan insanlarda ister istemez gusül abdestinde eksikler bulunabiliyor.Evvelen Doğru bir gusül abdesti abnması iyidir. 

Doğru Gusül Abdesti Tarifi (ÖNEMLİ) 

Banyoya sol ayak ile girilir ve önce "Niyet ettim Allah rızası için Gusül Abdesti Almaya” şeklinde niyet yapılır .sonra göbeğinden aşağısı güzelce (avret mahalleri) yıkanacak.daha sonra sağ el ile ağzına 3 defa su verip ağızda ve genizde gargara yapılacak. M ü mkü nsc dişler fıçalanacak.daha sonra sağ el ile burun deliklerine sertçe su çekilecek. çekilen su genize .boğaza kadar gelecek ve öksürtecek ve burun temizlenecek .bu işlem 3 kere yapılacak.burun deliklerini sırayla kapatıp tek tek yapilabilir.su mutlaka burundan genize kadar gelmeli!(Gusiilde burun delikleri ve geniz kuru kalırsa geniz bölgesine yerleşen cinler kişi de baş ağrısı yapabilirler). Daha sonra tüm vücudu sabun ve lif ile yıkanacak. vesvese yapılmadan ama iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde tüm vücut yıkanacak.Küpe delikleri kapanmış olsalar bile bir iğne yada küpe vasıtasıyla birşekilde mutlaka ıslatılacak.göbek deliği ve makat deliği mutlaka ıslatılacak.sağ ayak 

ile banyodan çıkılacak 

CİNLER İNSANLARA NEDEN MUSALLATOLURLAR (ÖNEMLİ) 

NOT: Ademoğluna ve evlatlarına ve soyuna musallat olan cinler ; 

*Başka Müminlere kin ve düşmanlık gütmek ile ruhsat alıp musallat olurlar 

^Kibirlenmek, Büyüklenmek başkalarını horlamak , aşağılamak, kınamak ile ruhsat alıp musallat olurlar ^Başkalara haset etmek ile ruhsat alıp musallat olurlar 

*Tüm Büyük Günahlar (faiz, yalan, iftira, gıybet, farzları terketmek, tefecilik, zina, içki, kumar, Ana-Baba hukukunu çiğnemek ve asi olmak....) ile ruhsat alıp musallat olurlar 
*Bela , lanet , kahır ve beddua okumak ile ruhsat alıp musallat olurlar 

*Anne ve Baba ve üst soyun evlatlarına ve zürriyetlerine beddua etmesi ile ruhsat alıp musallat olurlar 

*Adanıp ta yerine getirilmeyen adaklar sebebiyle ruhsat alıp musallat olurlar 

*Haksız Miras ,Kul Hakkı yemek, yetim hakkı yemek sebebiyle ruhsat alıp musallat olurlar 

*Kadere , hayata veya herhangi birşey hususunda Allaha ve Allahın verdiği nimetlere isyan etmek ile 

ruhsat alıp musallat olurlar 

*Muskaya, şeyhe, hocaya, nazar boncuğuna veya herhangi bir şeyi Allaha dua ve Allaha sığınma yerine koymak ile »bunlara doğaüstü güçler atfetmek ile ruhsat alıp musallat olurlar *Açık ve gizli Şirk günahı ile ruhsat alıp musallat olurlar.... 

bu yukarıdakiler dışında hiçbir şekilde cinler insanlara musallat olamazlar.... 

DİKKAT!!! Kişide başka Müminlere karşı kin, haset, husumet, düşmanlık, çekememez i/k ve hususan kibir yani kendini üstün görme gibi vasıflar var ise bu kişi mutlak surette Musallatlıdır ve bu kişinin Musallattan kurtulması kolay değildir.. Öncelikle Bu tür vasıflar yok edilmelidir. Her Mümin iman sahibi olduğundan Değerlidir.Dolayısıyla insanların hata ve kusurları için onlara düşmanlık ve haset yerine onlara sadece hayırdua edilmelidir.Kişi kendi günahlarını , hata ve kusurlarını ve Allaha karşı isyan ve ihanetlerini görüp bunlara tevbe istiğfar yapmalı ve başkalarını kınamayı terketmelidir. 


Dua ile Musallat Tespiti 


ı 


Bu aşağıdaki duaların her biri yaklaşık 10 kere sesli ve inanarak yapılır.hangi duada kafa karışması, kelimeleri karıştırma, nefes darlığı , kasılma, titreme, ağırlık, hüzün, ağlama, ölçüsüz gülme hissi ,mide bulanması, aşırı esneme , ellerde ve kollarda uyuşma karıncalanma ve ağırlık hissi ...vs. ..gibi tepkilerin biri veya bazıları olursa O dua işaretlenir ve dolsyısıyla musallat olan cinin o günahtan musallat olduğu anlaşılır ve o Günahın doğru tevbesi yapılarak Musallat olan cin öldürülür... 

1- ) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği koyun adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

2- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği koç adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

3- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği inek adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

4- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği dana adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

5- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği öküz adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

6- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği keçi adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

7- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği tavuk adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

8- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği horoz adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

9- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği fakir doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

ıo-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği yetim doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

ıı-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği talebe doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

12- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği yetim doyurma ve sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

13- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği gariban yedirme , giydirme ve sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

14- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği fakir veya yetim giydirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

15- ) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği komşulara yemek yedirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

15-) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği namaz kılma adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

ı6-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği oruç adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

17- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği kuran hatmi yapma adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

18- ) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği yasin okuma adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

19- ) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği Evliya kabrini ziyaret etme adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

20- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği umre yapma adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

21- )Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği hacca gitme adağından gelen şeytandan sana sığınırım 

22- ) Allahım Babaannemin babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım 

23- )Allahım anaannemin babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım 

24- ) Allahım babamın babasının babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım 

25- ) Allahırm Annemin Babasının babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım 

26- ) Allahım Annemin ve Babamın ve onların da anne ve babalarının ve soy ve zürriyetlerinin başkalaraına yaptığı her türlü zulümlerden gelen şeytandan sana sığınırım 

27- ) Allahım iftira günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 

28- ) Allahım zina günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 
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29- )AH a hım faiz laneti ve gAllahım israf günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım. ..ünahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 

30- ) Allahım şirk ve isyan günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 

31- ) Allahım başaklara yaptığım beddua, lanet , kahır ve belalardan gelen şeytandan sana sığınırım 

32- ) Allahım anneme , babama ve onların da anne ve babalarına yaptığım beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım. 

33- ) Allahım Anne ve Abla hukukunu çiğnemekten ve Anneme ve Ablama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım 

34- ) Allahım Baba ve Abi hukukunu çiğnemekten ve Babama ve Abime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım 

35- ) Allahım yalan konuşma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 

36- )Allahım insanlara karşı kibirlenme günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 

37- )Allahım insanlara kin nefret ve haset duyma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 

38- )Allahım insanları hor görme aşağılama ve kınama günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 

39- )Allahım israf günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım... 

40- )Allahım fal bakma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım... 

41- ) Allahım cin çağırma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım... 

42- )Allahım sihir büyü yapma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım... 

çoğaltılabilir 


KISASLAR (çok önemli) 

İşlenen Büyük Günahlar kısası infaz edilmedikçe ve keffareti ödenmedikçe bu günahlardan gelen cin musallatları ortadan kalkmaz ve maddi ve manevi sıkıntlar ve bunlardan mütevellit sebepsiz hastalıklar bitmez ve hakkıyla tevbe yapılmış da olmaz... Aşağıda Bazı Büyük Günahlar ve Kısas ve Keffaretleri yazılmıştır. 

*İFTİRA : Masum bir insana iftira atan kişinin sağ kürek kemiğinin altındaki kulunç yerinin 4 parmak altındaki noktaya bir cin yerleşir, işte bu noktaya parmak ile bastırınca acı ve ağrı ve nefes darlanması olur. Ayrıca bu noktada enerji yoğunluğu olur .hasta yüzüstü yatırılır üzerinde ince bir gömlek yada sadece atlet kalır.sonra kısas vuracak kişi sesli bir şekilde şöyle niyet yapar: "Allahım niyet ettim burda yatan falancaya insanlara yaptığı iftira günahları için ona 80 kısas vurmaya , Kabul et Allahım". Bu niyetten sonra kısası vuracak kişi euzubesmele çeker ,Ya Gaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin der ve ince bir sopa ile yada eli ile sert bir şekilde (her vuruş can yakacak) 80 kere hastanın Sırt Bölgesine vurur.kısası vuruken ara ara durulabilir .mesela 20 şer 20 şer de vurulabilir.hasta dinlendirilebilir.her moladan sonra "Kısasa devam.Ya Gaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin "deyip vurmaya devam eder.bu şekilde toplam 80 tane vurulur.İftira Günahından vücuda giren cin yanar ve o musallat kapısı kapanır. 

*BAŞKALARINI KINAMA, AŞAĞILAMA, HOR GÖRME... : Başkalarını sürekli kınayan ve aşağılayan ve hor gören kişinin Sağ Kürek kemiğinin 6 parmak altındaki noktaya bir şeytani cin yerleşir, işte bu noktaya parmak ile bastırınca acı ve ağrı ve nefes darlanması olur.. .Öncelikle kişi bu insanlarla helleşmesi lazım ve 
sonra PRATİK GENEL NİYETİ okuyup bu insanların hayrına sevabı onlara hediye etmek niyeti ile en az 7 
gün oruç tutmalı, 41 yasin okumalı, çokça sadaka verip, hayır yapmalı... Bu şekilde kınanıp ve aşağılanan ve hor görülen insanların hakları ödenebilir ve bu gerçekleşince BAŞKALARINI KINAMA, AŞAĞILAMA, HOR GÖRME günahından ruhsat alıp musallat olan şeytani cin yanar ve ölür ve bu musallat kapısı kapanır.. Bunlardan sonra Sağ Kürek kemiğinin 6 parmak altındaki noktaya tekrar parmak ile bastırınca acı ve ağrı ve nefes darlanması KALKMIŞ OLDUĞU GÖRÜLÜR. 

*ANNEYE , ABLAYA EL KALDIRMA , İTME, VURMA : Bu şekilde bir günah işleyen bir kişiye vücudunda SOL tarafa komple bir cin yerleşir.kürek kemiğinin altındaki kulunç noktasından bir karış altındaki noktaya ve 

aynı zamanda sol alt bacak ,arka baldır , dizin arkasında topuğa kadar olan arka baldırın iç yan taraftan 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et ile kemiğin birleştiği noktaya parmak ile bastırınca acı ve ağrı ve nefes darlanması olur. Ayrıca bu noktada enerji yoğunluğu olur .kişi ayakta iken arkasından başka biri omurganın sol tarafındaki enerjiyi yada o noktadaki enerjiyi eli ile toplayıp çekince hasta da geri geri gelir.Bundan sonra hasta yüzüstü yatırılır üzerinde ince bir gömlek yada sadece atlet kalır.sonra kısas vuracak kişi sesli bir şekilde şöyle niyet yapar: "Allahım niyet ettim burda yatan falancaya Anne ,Abla ve Anne soyunun Hukukunu çiğnemekten Anneye Ablaya El kaldırmaktan ona 80 kısas vurmaya , Kabul et Allahım". Bu niyetten sonra kısası vuracak kişi euzubesmele çeker ,Ya Gaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin der ve ince bir sopa ile yada eli ile sert bir şekilde (her vuruş can yakacak) 80 kere hastanın Sırt Bölgesine vurur.kısası vuruken ara ara durulabilir .mesela 20 şer 20 şer de vurulabilir.hasta dinlendirilebilir.her moladan sonra "Kısasa devam.Ya Gaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin "deyip vurmaya devam eder.bu şekilde toplam 80 tane vurulur.Anneye, Ablaya El kaldırma Günahından vücuda giren cin yanar ve o musallat kapısı kapanır. 

*BABAYA, ABİYE EL KALDIRMA , İTME, VURMA: Bu şekilde bir günah işleyen bir kişiye vücudunda SAĞ tarafa komple bir cin yerleşir.SAĞ kürek kemiğinin altındaki kulunç noktasından bir karış altındaki noktaya ve aynı zamanda sağ alt bacak ,arka baldır , dizin arkasında topuğa kadar olan arka baldırın iç yan taraftan et ile kemiğin birleştiği noktaya parmak ile bastırınca acı ve ağrı ve nefes darlanması olur. 
Ayrıca bu noktada enerji yoğunluğu olur .kişi ayakta iken arkasından başka biri omurganın SAĞ tarafındaki enerjiyi yada o noktadaki enerjiyi eli ile toplayıp çekince hasta da geri geri gelir.Bundan sonra hasta yüzüstü yatırılır üzerinde ince bir gömlek yada sadece atlet kalır.sonra kısas vuracak kişi sesli bir şekilde şöyle niyet yapar: "Allahım niyet ettim burda yatan falancaya Baba ,abi ve baba soyunun Hukukunu çiğnemekten Babaya ve Abiye El kaldırmaktan ona 80 kısas vurmaya , Kabul et Allahım". Bu niyetten sonra kısası vuracak kişi euzubesmele çeker ,Ya Ğaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin der ve ince bir sopa ile yada eli ile sert bir şekilde (her vuruş can yakacak) 80 kere hastanın Sırt Bölgesine vurur.kısası vururken ara ara durulabilir .mesela 20 şer 20 şer de vurulabilir.hasta dinlendirilebilir.her moladan sonra "Kısasa devam.Ya Ğaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin "deyip vurmaya devam eder.bu şekilde toplam 80 tane vurulur.Babaya, Abiye El kaldırma Günahından vücuda giren cin yanar ve o musallat kapısı kapanır. 

*KUMAR: el ile yada sopa ile 80 kere Sırt Bölgesine vurulur.Ayrıca kumar ile aldığı paraları sahibine yada sahibinin varislerine ödeyecek.Bu mümkün değilse Sahibinin hayrına yediği kumar parası kadar fakir doyuracak.Bunun yanında kaybettiği kumar parası kadar fakirlere sadaka vermesi iyidir. 

*BEKARKEN ZİNA YAPMAK: Kişi bu büyük günahı işlediğini zorlama olmadan 4 kere itiraf etmesi gerekiyor.Bundan sonra hasta yüzüsüstü yatırılır. sonra kısas vuracak kişi sesli bir şekilde şöyle niyet 
yapar: "Allahım niyet ettim burda yatan falancaya Bekarken yapmış olduğu zina günahları için ona 100 
kısas vurmaya , Kabul et Allahım". Bu niyetten sonra kısası vuracak kişi euzubesmele çeker ,Ya Ğaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin der ve ince bir sopa ile sert bir şekilde (her vuruş can yakacak) 
100 kere hastanın Sağ Kalça ve Sağ Baldır da dahil karışık vurulur.kısası vururken ara ara 
durulabilir .mesela 20 şer 20 şer de vurulabilir.hasta dinlendirilebilir.her moladan sonra "Kısasa devam.Ya 
Ğaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin "deyip vurmaya devam eder.bu şekilde toplam 100 
sopa vurulur.Bekarken yapılan zina Günahından dolayı vücuda giren cin yanar ve o musallat kapısı kapanır. 

*ALKOL VE UYUŞTURUCU : Velevki bir yudum dahi olsa midenin sol tarafına bir cin yerleşir ve kişiyi sürekli alkol ve uyuşturucuya sevkeder.bu şekilde güçlenir ve palazlanır.en sonunda kişiyi alkolik yada madde bağımlısı yaparBundan sonra hasta yüzüstü yatırılır üzerinde ince bir gömlek yada sadece atlet kalır, kısas vuracak kişi sesli bir şekilde şöyle niyet yapar: "Allahım niyet ettim burda yatan falancaya Alkol ve uyuşturucu içmek kullanmak ve sarhoşluk veren her tür maddeyi kullanmaktan ona kısas vurmaya , Kabul et Allahım". Bu niyetten sonra kısası vuracak kişi euzubesmele çeker ,Ya Ğaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin der ve ince bir sopa ile yada el ile sert bir şekilde (her vuruş can yakacak) 80 kere hastanın ya sırtına yada sedece sopa ile ayakalrının altına vurulur.kısası vururken ara 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ara durulabilir .mesela 20 şer 20 şer de vurulabilir.hasta dinlendirilebilir.her moladan sonra "Kısasa devam Ya Gaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin "deyip vurmaya devam eder.bu şekilde toplam 80 sopa vurulur.Alkol ve uyuşturucuya sevkeden o şeytani cin yanar ve ölür ve o musallat kapısı kapanır.bu şekilde çokça alkol ve madde bağımlısı insan şifa bulup normale dönmüştür. 

*FAİZ: Haramdır ve Çok ağır bir günahtır. Faizin Musallatı bereketsizliğe sebep olarak kişiyi harama , israfa sevk eder.huzur ve bereketi ortadan kaldın... Ödenen ve alınan faiz parası kadar fakirlere sadaka verilmelidir.Bankadan faizli Kredi çekilerek alınan ev ve araba CEHENNEMDEN KENDİNE ATEŞTEN EV VE ARABA ALMAK GİBİDİR.Keffareti, çekilen kredi için ödenen faiz miktarınca sadaka verilip fakirlerin karnı doyurulmalıdır.eğer bu mümkün değilse kredi ile satın alınan ev ve araba satılıp bu şekilde faizin keffareti 

verilmelidir.KREDİ KARTLARI CEHENNEME BİLETTİ R.MUTLAKA İPTAL EDİLMELİ ve EL İLE 

KIRILMALI DIR . Maaşı çekmek dışında banka ile hiçbir şekilde münasebet kurulmamalıdır.maaş yatar yatmaz hemen çekilmeli bankada tutulmamalıdır.Maaş çekildikten sonra Banka gibi bir faiz kurumu bu işleme aracı olduğu için bunun affı için bir fakire bir miktar sadaka verilmelidir. 

*ALLAHA , ALLAHIN ESMA VE SIFATLARINA, PEYGAMBERLERİNE VE KUTSALLARINA (HAŞA) ALENEN SÖVMEK HAKARET ETMEK, ALAYA ALMAK yada ŞİRK SÖZÜ SÖYLEMEK yada ŞEYHİNE »HOCASINA İLAHİ SIFATLARI YAKIŞTIRMAK: Bu dehşetli ve büyük günahlardan dolayı enseden güçlü bir şeytan vücuda girer ve musallat olur .enseye vurulunca yoğun acı ve yanma ve öfke hissi olur.kötü enerjisini tüm vücuda yayar.sıkıntı çok fazladır. Kişi yüzüstü yatırılır ve gerekirse bağlanır.Ve şöyle bir niyet yapılır: "Allahım burda yatan falancanın Allaha »Allahın kaza ve kaderine »Allahın tüm güzel esma ve sıfatlarına ve Allahın zatına, Esmasına »Sıfatlarına ve fiilerine taaluk eden tüm çirkin sözleri için »küfür ve hakaretler ve isyanlar için »Hz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselama ve tüm 
Peygamberlere »Meleklerine, Kuranı Kerime ve tüm Kitaplarına, Ahiret gününe çenet ve cehennem ve hesap gününe »kadere ve kazaya ve alın yazısına söylediği tüm isyan, şirk ve küfür ve hakaret sözleri ve düşünceleri için ve Tüm imani meseleler hakkında söylediği tüm isyan ve şirk ve küfür ve hakaret sözleri ve düşünceleri için ve insanlara »şeyhlere, kendi şeyh ve hocalarına veya herhangi bir insana İlahi vasıflar vererek düşmüş olduğu şirk ve küfür günahları için dahi niyet ettim 700 kısas vurmaya" hasta yüzüstü yatırılır üzerinde ince bir gömlek yada sadece atlet kalır.sonra kısas vuracak kişi sesli bir şekilde bu niyeti yapar.Bu niyetten sonra kısası vuracak kişi euzubesmele çeker »Ya Gaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin der ve ince bir sopa ile (her vuruş can yakacak) 100 kere hastanın Sağ ayağının altına, 100 kere sol ayağın altına, 100 tane sağ bacağa, 100 tane sol bacağa ,100 tane sırtına ,100 tane sağ koluna, 100 tane sol koluna vurur.kısası vuruken ara ara durulabilir .mesela 20 şer 20 şer de vurulabilir.hasta dinlendirilebilir.her moladan sonra "Kısasa devam.Ya Ğaffar Ya Settar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin "deyip vurmaya devam eder.bu şekilde toplamda 700 tane vurulur.şirk Günahından vücuda giren ifrit yanar ve o musallat kapısı kapanır. 

7 azaya , Vücudun kaba etlerine 700 sopa vurulursa o dehşetli şeytan yanar ve ölür.bu şekilde birçok tam 
ve yarı felçli ve özürlü hastalar normale döndüğü tecrübe edilmektedir. 
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BÜZÜB LLAHİ M\ A/£Ş Ş EYTAhA RRAâ İ m 
Bİ sm İ LLflHİ RRAH/HAlYİ RRAIÂ İ m 

BÜYÜK NİYET 

(Lütfen sesli bir şekilde kelimeleri tam olarak ve inanarak telaffuz edip samimiyetle bu niyeti sonuna kadar yapınız) 

Ya ALLAH, Ya RAHMAN , Ya RAHİİM, Ya FERD , Ya HAY , Ya KAYYUM ,Ya ADL , Ya HAKEM , Ya KUDDUS , Ya TEVVAB ,Ya SETTAR, Ya GAFFAR ...Peygamber Efendimiz sallallahualeyhivesellemin sığındıklarından sana sığınıp ve yine Efendimizin dilediklerini , kendim için ve soyumdan ölmüş ve sağ olanlar hakkında diliyorum. 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet ,tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevapları ve hayırları ; Peygamber Efendimiz sallallahualeyhivesellemin pak ve nezih Ruhlarına, Diğer Peygamberlerin Aleyhimüsselam Ruhlarına ve tüm Sahabei Kiramın Ruhlarına ve tüm Evliyaların Radiyallahuanhum Ruhlarına ve Bu niyet ve ibadetleri ve hayırları yapmamıza vesile olanların ve onların soylarından ölmüş ve sağ olanların ve Ahirete göçmüş tüm ehli imanın ruhlarına ve ölmüş ve sağ olan soyumdan herkesin ruhaniyatına hediye etmek niyeti ile ve tümüne hakkımızı helal etmek ve onların da haklarını bizlere helal etmeleri niyeti ile cümlesine hediye etmeye niyet ettim ve ediyorum ... 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet ,tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevapların ve hayrların; Benim , (eşimin gocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun ), soyumuzdan ölmüş ve sağların , benimle ve soyum ile evlilik yapan ve yapacakların ve soy ve zürriyetlerinin bilerek yada bilmeyerek kul hakkına tecavüz edilenlerin , miras hakkı geçenlerin, iftira ve gıybet edilenlerin, hakkında kötü düşünülenlerin , kınanarak küçümsenenlerin ,hor görülerek aşağılananların , beddua ve lanet ve bela okunanların , sövülüp küfür edilenlerin , kafirlikle itham edilenlerin , zulme uğrayıp zulmedilenlerin kötü nazar edilenlerin ve kul hakları yenilenlerin ve hertürlü zürriyetimiz ve bizim üzerimize maddi ve manevi hakları geçmiş olan insanların ölmüş olanların ruhlarına ,sağ olanlarının ruhaniyatlarına hediye etmek niyeti ile ve ruhlarını huzura kavuşturmak ve onların tüm günah ve hataların affına ve dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmak niyeti ile ve bu insanlara haklarımızı helal ederek onların da haklarını helal etmesi ve haklarının ödenmesi ve yerine geçmesi niyeti ile ve tamamı ile bu dünyada onlarla helalleşmek niyeti ile saydıklarımın cümlesine hediye etmek niyeti ile niyet ettim ve ediyorum... 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve 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sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet ,tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevaplarını ve hayrlarını soyumuzdan olan ve olmayan ademoğullarının , kendi akrabalarımızın ve komşuların, tanıdığım ve tanımadığım insanların bana ve (eşime ve çocuklarıma) anne babalarımıza(eşimin anne ,baba ve soyuna), soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlara bize ve zürriyetimize kötülük etmek niyeti ile ; bizlere Büyü yapan ve yaptıran , kıskanan ,kötü niyet besleyen, kötü dua eden , lanet ve bela okuyan söven ve küfreden, kafirlikle itham eden, gıybet eden , iftira eden , nazar eden , haset eden ve kin , nefret ve düşmanlık besleyen ve üzerlerinde hakkımız olan bütün ehli imanın cümlesine hakkımızı helal etmekle ve onları affetmekle beraber ki sen Şahit ol ya Rabbi ben ve biz onları affettik, bizlere haksızlık ve zulmedenlerin günah ve hatalarının affedilmelerine vesile olması için ve onları huzura kavuşturmak ve ölmeden tümüyle hellalleşmek niyeti ile ölmüş olanların ruhlarına ve sağ olanların ruhaniyatlarına hediye etmek için dahi niyet ettim ve ediyorum... 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet ,tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevapların ve hayrların; Benim , (eşimin gocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun ), soyumuzdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin ve ehli imanın ;her organımız ile işledikleri ve işlediğimiz bütün günahların ve hataların affına vesile olması için bizlere ve saydıklarıma hediye etmek niyeti ile... ve Ümmeti Muhammedin(Aleyhisselam) gafletten ve ahir zaman fitne ve belalarından kurtulmalarına ve kurtulmamıza vesile olması için ve cümlemizin ve cümle ehli imanın Allahım senin tam olan hidayetine kavuşmaları ve öylece huzuruna gelmelerine ve gelmemize vesile olması niyeti ile ve bütün bu saydıklarımın ölenlerinin ve sağ olanlarının ruhlarına hediye etmek niyeti ile dahi niyet ettim ve ediyorum... 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet ,tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevapların ve hayırların; benim ve zürriyetimin, Ümmeti Muhammedin(Aleyhisselam); bilerek yada bilmeden şeytanın ve nefislerinin tuzaklarına düşerek içinde bulundukları şirk, zina içki kumar ,fal ,büyü ile tüm günahlardan ,süfyan ve deccal fitnelerinden ve başlarındaki ve başımızdaki bütün bela ve şerlerden kurtulmalarına ve kurtulmamıza Allahım şeytan ve zürriyetinin ademoğulları üzerine kurduğu tüm tuzakların ve hilelerin boşa çıkması ve bozulmasına vesile olmaları niyeti ile niyet ettim ve ediyorum... 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre 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hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet ,tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevapların ve hayırların ve amellerimin ; Benim , (eşimin gocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun), soyumuzdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimizden birinin veya binlerinin kurban veya hayvan kesme , namaz kılma ,oruç tutma , sadaka verme , fakir doyurma -giydirme ve sevindirme , Kuranı Kerim okuma, yalan yere yemin etme ,söz verme , ahitleşme ,nezretme gibi adandığı ,söz verildiği ve yemin edildiği halde yerine getirilmeyen ve yerine getirmediğimiz tüm adakların , yeminlerin ve sözlerin yerine geçmeleri ve keffaret olmaları ve eksik olan zekatlarının ve zekatımın ve aldığımız ve verdiğimiz faiz paralarının kısaslarının yerine geçmesi niyeti ile niyet ettim ve ediyorum... 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet ,tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevapların ve hayırların benim ve eşimin ve çocuklarımın ve anne babalarımızın , (eşimin anne babasının ve soyunun) , soyumuzdan hürriyetimizden ve dahi müminlerden ölmüş ve sağların, ehli imanın; şirk, isyan, fısk , haramlar ve günahlar içerisinde bulunarak, içkili »çalgılı kadın erkek karışık mahremiyete dikkat etmeden düğün ve nikah yaparak, her türlü zina yaparak »nikahını bozarak , nikahsız »içkili, gusülsüz ,euzubesmelesiz ,eşi müslüman olmadan, babası belirsiz hal ve durumlarda yani şeytanın doğan ve doğacak çocuklar üzerinde hisseler almasına ve musallat yaşanmasına sebep olan ve olacak bu ve benzeri ve diğer bütün günahlardan arınmadan ve tevbe etmeden cinsel ilişkiye girerek çocuklar ve nesiller dünyaya getirmelerinin ve getirmemizin ve bütün bu saydığım durumlardan meydana gelen günahlarımızın ve günahların tüm lanetlerinin kalkması ve affedilmesine ve affedilmemize vesile olmaları niyeti ile niyet ettim ve ediyorum ve dahi bu saydığım kusur ve günahlardan ötürü tüm kınananların ve kınadıklarımızın bu günahlarnın ve lanetlerinin kalkması ve affedilmesi için ölenlerinin ve sağ olanlarının ruhlarına hediye ederek haklarının ödenmesi niyeti ile niyet ettim ve ediyorum... 

ve dahi Gelmiş ve gelecek nesiller üzerinde şeytanın zinaya ve cinsellik ile işlenen günahlara meyil ve şevklerinin ve cin musallatlarının ve şeytanın hisselerinin kalkması ve tüm tuzaklarının bozulması ve tüm inanaların Bu tuzaklardan ve Günahlardan kurtulmaları ve işlenen büyük günahlarının ve günahlarımızın affına vesile olması ve keffaret olması ve her organımız ile işledikleri ve işlediğimiz bütün günahların ve hataların affına vesile olması niyeti ile de niyet ettim ve ediyorum... 

ALLAHIM ! daha önce verdiğim ve bundan sonra vereceğim sadakalardan ,daha önce tuttuğum ve bundan sonra tutacağım oruçlardan ,daha önce okuduğum ve bundan sonra okuyacağım kuranı kerimden ,daha önce kıldığım ve bundan sonra kılacağım namazlardan ,daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım veya yapabileceğim fakir doyurma -giydirme ve sevindirme sadakalarından, daha önce yaptığım veya bundan sonra yapabileceğim hac ve umre hayvanlardan ve daha önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım tüm ibadet , tevbe ve dualarımdan hasıl olmuş ve olacak sevabı ve hayrı Benim , (eşimin »çocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun), soyumuzdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimizden birinin veya binlerinin başkalarının günah işlemelerine ,şirk koşmalarına ,adam öldürmelerine ,zina yapmalarına »içki içmelerine »kullarının hukuklarını çiğnemelerine »senin rahmetinden ümit kesmelerine , gıybet , iftira , kınama ,sui zan yapmalarına »bidalara ve zulümlere taraftar olmalarına sebep olmakla işlediğimiz ve işlenmesine sebep olduğumuz günahların affı için ve günahlarına ve günahlarımıza keffaret olması için o başkalarının ölmüş ve sağlarının ve 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Benim , (eşimin »çocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun), soyumuzdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimizden birinin veya binlerinin ruhlarına ve ruhaniyatlarına hediye etmek niyeti ile niyet ettim ve ediyorum... 

EY ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAHIM Yaptığım bu bu büyük niyet ile şimdiye kadar yaptığım ve şimdiden sonra da yapacağım dua ve tevbeleri ve hayırlı amelleri ve sadakaları Ümmeti Muhammedin (aleyhisselatuvesselam) başlarındaki ve başımızdaki tüm belaların ve şerlerin def olması , insanların şeytanın ve nefsin tüm hile ve tuzaklarından kurtulmalarına »ademoğullarının tam olan bir hidayet ile senin rızanı ve sevgini kazanmalarına sağ olanlarımızın dahi hidayete ermeleri ve gafletten kurtulmalarına ve Benim »(eşimin »çocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun), soyumuzdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimizin tam olan hidayetini istemek niyeti ile Cümlemizin yaptığı dua ve tevbe ve ibadetlerin kabulüne ve iman ile kabre girmelerine ve girmemize vesile olması niyeti ile NİYET ETTİM VE NİYET EDİYORUM ALLAHIM ... 


Bu aşağıdaki ibadetlerin hangisi yapılacaksa o söylenir 

1) Tevbe ve Dua etmeye 

2) Namaz Kılmaya 

3) Oruç Tutmaya 

4) Kuranı Kerim Okumaya 

5) Sadaka Vermeye 

6) Umre Yapmaya 

7) Bu Hayvanı (Kurbanı, adağı) kesmeye (ve tasadduk etmeye) 

8 ) Tevbe secdesi yapmaya 

9) 41 yasin okumaya 

10) 1000 ihlas okumaya 

ti) Kuran Hatmi indirmeye ... 

12) Tevbe Namazı Kılmaya 

13) Teşbih Namazı Kılmaya 

14) Nafile Namaz Kılmaya 

15) fakir doyurmaya 

16) fakir giydirmeye... 


DİKKAT !!! Bundan sonraki Uygulamalar ve Tevbe ! er soydangelen lanetlerin ve Evlatlarınıza ve soya bulaşacak lanet ve betaların ve bazı 

sebepli ve sebepsiz rahatsızlıkların ve hastalıların ve cin nuısallatlannırı kalkması için çok tesirlidirler... 


SILAİRAHİM (AKRABA ZİYARETİ) :Sizin ve Eşinizin Sağ olan kardeşler, anne ,baba , neneler ve dedeler , hala, teyze ,dayı ,amca olmak üzere en az 7 en yakın akrabanızdan (özellikle aranızda husumet olan varsa , onlarla helalleşilecek .helalleşirken geçmiş ve gelecek »dünya ve ahiret haklarımı ben sana helal ettim sen de bana ve aileme helal eder misin diye sorulacak.(helallik veren 3 kez : ben sana dünya ve ahiret geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim demeli).bu şekilde helallik alınacak ve verilecek .ve helalleşenler ellerini açıp sesli bir şekilde birbirlerine şöyle dua edcekler :"Sana ve ailene ve soyuna kalben ve dil ile yaptığım ve yapacağım tüm sitem, beddua, lanet, ahlardan, kötü dualardan tevbe ettim" ( en az 7 kez tevbe ettim estağfirullah ya gaffar diyecekler) bu şekilde karşılıklı tevbe edilecek. Eşler de birbirine karşı diyecek bunları 

(Önce BÜYÜK NİYET oku ) SADAKA VERMEYE :En az 10 yetime veya fakire (70 olursa çok tesirli ve faziletlidir.) en az bir günlük yiyecek (3 öğün yemek parası) miktarınca veya 1 öğünlük yemek ücreti miktarınca verilmeli. Bunun yanında 12 adet yetim de giydirilirse iyidir.... 


9 


(Önce BÜYÜK NİYET oku ) ORUÇ TUTMAYA : 7gün veya 2lgün veya 4lgün oruç tutulmalı. (artarda tutulması daha iyidir.sayı ne kadar artarsa o kadar iyidir.) 

KURBAN KESMEYE (Adak Niveti) : 

ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının adak adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve eksik olan zekatımız ve zekatları var ise onun dahi yerine geçmesi ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim Adak kurbanımı (koç /koyun/inek/öküz/büyükbaş....) adağımı kesmeye 

Adak sahibi kesilecek olan hayvanı (adağı) kesecek olan kişiye 3 defa şöyle diyecek "yaptığım niyetim üzere bu hayvanı kesmek ve kestirmek için seni vekil ettim." diyecek 

Kesecek olan kişi de şöyle diyecek : bana verdiğin Vekaleti aldım , kabul ettim.aldım Kabul ettim, aldım Kabul ettim.Allahım niyet ettim (falancanın) Adak kurbanını (koç/koyun/inek/öküz/büyükbaş....) adağını kesmeye... Hep beraber 3 kere teşrik tekbiri getirilecek sonra bismiallahuekber denip hayvan kesilecek. 

(Önce BÜYÜK NİYET oku ) SONRA En az 7 fakir ve yetimlere dağıtılacak.kesen kişi kendisi veya ailesinden ve zürriyetinden biri yemeyecek. Eğer yerse MAKSAT HASIL OLMAZ ! 

(Önce BÜYÜK NİYET oku ) KURANIKERİM OKUMAYA : 41 tane YASİN suresi okuyacak.okuma yazması olmayanlar 1000 adet fatiha ,111 adet ihlas ,111 adet felak, 111 adet nas okuyacak .BÜYÜK NİYET içerisinde sayılan kişilerin ruhlarına hediye ettim denilecek .(muhtelif gün ve saatlerde parça parça da olsa toplam sayı ve sıralamayı gözeterek okunabilir) 

fÖnce BÜYÜK NİYET oku ) TEVBE NAMAZI KILMAYA VE DUA ETMEYE : İki rekat tevbe namazı kıldıktan sonra tevbe ve istiğfar ,dua edilecek Tevbe namazı niyeti şöyle de yapılabilir: ALLAH'ım BENİM, ANA BABALARIMIZIN (Eşimin anne babasının ve soyunun) , ölmüş ve yaşayan üzerimizdeki hak sahiplerinin ve kul hakkı bulunanların affı için kendim ve niyette saydığım kişiler adına niyet ettim TEVBE NAMAZI KILMAYA ...(dedikten sonra her gün tevbe namazı kıl ) 7 gün günlük iki rekat olmak üzere niyet yaparak devam et buna. 


TEVBE SECDESİ YAPMA : Güzel bir abdest alıp ayaktayken Allahuekber deyip secdeye gideceksin. Sonra secdede hatırladığın TÜM günahları itiraf edip bunlar için secdede tevbeler yapacaksın.Mesela:"Allahım tanıdığım ve tanımadığım müminlere karşı kıskançlık ,kin , haset , nefret ,buğz ve düşmanlık 

etmekten, büyüklük taslamaktan. ...ve şöyle şöyle günahlar işlemekten şunları şunları yapmaktan 

tevbe ettim estağfirullah ya Gaffar" secdede çokça söylenmeli 

CUMA GÜNÜ KABİR ZİYARETİ : Bir cuma günü cuma namazından sonra anne baba (ölmüş iseler) anne ve baba tarafından neneler ve dedelerin kabirlerini ziyaret edilip kabirlerin kıbleye bakan başında öldükleri yıldan itibaren her yıl için 1 fatiha 3 ihlas okuyup .sevabını onların ruhlarına hedivye ettikten 

sonra . şöyle dua edilecek ( Allahım bu kabirde yatan ın işlediği tüm günahlardan ve bana ve 

soyuma ve benim ve eşimin soyuna kalben ve dil ettiği tüm lanet ,bela ,bedua, sitem, kahır, ah, intizar, kötü dualardan ve kötü temennilerden ben onun adına sana tevbeler ettim Allahım (tevbe ettim estağfirullah ya ğaffar-100 kere) ,ya settar,ya tevvab birahmetike ya erhamerrahimiin. bu tevbe 

yapıldıktan sonra sesli bir şekilde :Ey bu kabirde yatan "Ben sana dünya ve ahiret, tüm haklarımı 

helal ettim (3 kere) .Ben senden razıyım Allah da senden razı olsun .Sen de bana ve soyumahakkını helal et.Rabbim sen ondan razı ol ve onun ruhunu huzura kavuştur (amin) ... 
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EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİİM 

Eilhamdulillahirabbilalemiin esselatu vesselamu ala seyyidina /Muhammedi'n flleyhiekmeluttehaya 

ve ala alihi ve eshabihi ecmaiin biadedi ilmik ve bi adedi ma'lumatik 
YA RAHMAN ! Dilimle , nefsimle ve bedenimle ve azalanınla işlediğim bütün günahlarımın affı için senin bağışlayıcılığına ve büyüklüğüne niyaz ederim... 

ALLAHIM ! Kullarından gıybet ettiğim , iftirada bulunduğum ,alay ettiğm ,hor gördüğüm , kınadığım , küçümsediğim insanlara dilimle yptığım bütün zulümlerden ve kötü sözlerden GAFFAR isminle Tevbeler ettim Estağfirullah ya Gaffar 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar .) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Soyumdan ölmüş ve sağlara , arkadaşlarıma , komşularıma , tanıdığım ve tanımadığım insanlara yaptığım gıybet , iftira, kınama, suizan , haset, kibir, koğuculuk ve beddualardan TEVVAB isminle Tevbeler ettim, Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Vasi' .)33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Anneme ve Babama , verdiğin hayata , kadere , yaşama ve ölüme , sağlığıma ve hastalığıma , hayırlara ve şerlere , afiyete ve nimetlere , yediklerime ve içtiklerime , giydiklerime ve kullandığım eşyalara lanet, kahır ve kötü dua okumaktan ve bunlar için Allahım sana isyan etmekten pişmanım Allahım. 
AFÜVV isminle tevbeler ettim.Tevbe ettim Estağfirullah Ya AFÜVV 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Afüvv .) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Bedenim için , suretim ve görünüşüm için ve yarattığın bütün azalarım için sana şükürsüz davranarak ve bu azalanıma lanetler ve kahırlar okuyarak Allahım sana isyan etmekten ve Gözlerimle , kulaklarımla , ağzım ve dilim ile , ellerimle , ayaklarımla , midemle ve bütün vücut azalanımla günahlar işlemekten isyanlar etmekten KAYYUM isminle tevbeler ettim, Tevbe ettim Estağfirullah ya Kayyum (Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar .)33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Gözlerimle haram olana bakmaktan , insanları kınamaktan, hor görmekten BASİİR isminle tevbeler ettim. Tevbe ettim Estağfirullah ya Basir 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar Ya Basiir .)33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Kulaklarımla gıybet ve dedikodu dinlemekten, Kötü ve yasak olanları işitip dinlemekten SEMİ isminle tevbeler ettim, Tevbe ettim Estağfirullah ya Semii 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar Ya Semii .) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Ellerimle hakkım olmayana el uzatmaktan , insanlara zulüm yapmaktan (vurmaktan , dövmekten) EL HALİİM isminle Tevbeler ettim , Tevbe ettim Estağfirullah ya Haliim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar ya Haliim ya Batın .)33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Midemle helal olmayan şeyleri yemekten. (faiz yemekten ve yedirmekten , faize aracı olmaktan ) BATIN , RAZZAAK ,ALİİM isimlerinle Tevbeler ettim , Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar ya Razzak ya Batın.ya Vasi ya Aliim.) 33 defa Birahmetike ya Erhamerrahimiin 
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ALLAHIM ! Dilimle yalan söylemekten , inanları ve herşeyi kınamaktan , horlamaktan aşağılamaktan ^arattıklarınla alay etmekten , gıybet ve dedikodu yapmaktan , iftira atmaktan, insanların kalplerini kırmaktan , Anneme ve Babama karşı gelip asi olmaktan , ölmek isteyip yaşamaya ve var olmaya isyan etmekten hayata , kadere ve herşeye lanet okumaktan HAYY KAYYUM, AZİİM, MUSAVVİR, ADL ,HAKİİM, HAKEM isimlerinle Tevbeler ettim Estağfirullah ya Ğaffar 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Aziim ya Gaffar ya Musavvir ya Hayy ya Vasi ya Hakiim.) 100 defa Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Kalp ve Ruhumla Beslediğim ;Kibir adavet öfke kin nefret ucub hırs aç gözlülük , kendimi beğenme , kendimi başkalarından üstün görme , başkalara haset etme ,iki yüzlülük , isyan , büyüklük, fesatçılık fitnecilik , riyakarlık yapma , hıyanet, sevgisizlik, merhametsizlik, cimrilik, kıskançlık gibi kötü ahlaklardan beni arındır Ya Kuddus.Alahım bu kötü davranış, tutum ve Günahlarımdan ADL, HAKEM, KUDDUS isimlerinle Tevbeler ettim Estağfirullah ya ADL, ya HAKEM, ya KUDDUS 

ALLAHIM ! Üzerinde miras alacağım olan, maddi alacağım olan , benim hakkımı yiyen ,bana iftira eden ve şu ana kadar hakkımı helal etmediğim bütün insanların kendilerine , eşlerine , çocuklarına yaptığım ve yapacağım bütün beddua ve lanetlerden ve okuduğum belalardan ADL, HAKEM, KUDDUS isimlerinle Tevbeler ettim Estağfirullah ya Ğaffar 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Tevvab ya Kuddus ya Ğaffar ya Settar ya Batın ya Vasi .) 100 defa Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Bedenimle ve azalanımla ;işlediğim zina günahlarından TEVVAB VE SETTAR isimlerinle Tevbeler ettim Estağfirullah ya Ğaffar, ya Settar 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Tevvab ya Kuddus ya Ğaffar ya Settar.) 33 defa Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Beni yoktan var eden sensin ya MUBDİ. Benim dünyaya gelmeme vesile kıldığın Anne ve Babam için sana sonsuz kere şükür ediyorum. 

ALLAHIM ! Tevbelerimi kabul edip günahlarımı bağışlayan sensin Ya HAYY. Anneme ve Babama okuduğum bütün beddualarımdan ,lanetlemelerimden ,kötü sözlerimden ve onlara asi olmaktan ve onların ölmesini istemekten, onları türlü sebeplerle kınamaktan, onları hor görüp aşağılamaktan, onlara iftira atmaktan, onların gıybetini yapmaktan HAYY ve KAYYUM isimlerinle tevbeler ettim ALLAHIM (Tevbe ettim Estağfirullah Hayy Ya Kayyum Ya Ğaffar ya Settar .) 100 defa Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Ben Anne ve Babamdan razıyım sende onlardan razı ol. Anneme ve Babama okuduğum dil lanetinden bana ve aileme musallat olan şeytanlardan beni ve ailemi arındır ya KAHHAR.Affı çok günhları mağfiret eden ya HALİİM.Bu günahlarımdan beni helak etme , senden affını dileniyorum ALLAHIM. 
Günahlarımızın affı için biz kullarına yol göster .Senin affına rızana , kudretine , şefkatine ve merhametine muhtacız ALLAHIM. Anneme ve Babama (eşime ve zürriyetine ), kardeşlerime soyumdan ölmüşlere ,ve sağlara , komşularıma, arkadaşlarıma, mümin ve müminat din kardeşlerime ,ademoğullarına ve bütün canlılara dilimle okuduğum bütün lanetlemelerimden , belalardan, sitemlerimden, küfür ve kötü sözlerimden tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Dil ile lanetleme , beddua etme , intizar etme günahını işleyen, soyumdan anne babamın, ve onların anne ve babalarının ve zürriyetlerinin adına ve benim adıma ve (eşimin ve zürriyetinin adına), bize ve zürriyetlerimize bela ve beddua ve lanet okuyanların adına ve yaptıkları bütün beddualardan ve 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lanetlerden ve kötü dualardan onların adına ve Ümmeti Muhammedden (Aleyhisselam) aynı günahı işleyenlerin adına dahi ben sana tevbe ettim Allahım 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 defa 

ALLAHIM ! Dünyaya gelen ve gelecek olan Evlatlarıma , onların mürüvvetlerine , evliliklerine rızıklarına, evlat dünyaya getirmelerine , evlatlarının mürüvvetlerini görememelerine , evlatlarından çile çekmelerine , eşlerinden çile çekmelerine ve başlarına gelen ve gelebilecek her türlü bela ve musibetlere sebep olan ve olabilecek , yürekten ve dilden yaptığım ve yapacağım bütün beddualardan ,lanetlemelerimden , sitemlerden , belalardan, intizarlardan, kahırlardan ve onların dünya ve ahiret saadetlerine mani olacak tüm kötü sözlerimden tevbe ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Evlatlarıma okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tevbeler ediyorum ve senin affına sığınıyorum. Evlatlarıma ve onların doğmalarına ve yaşamalarına ve hayatlarına, doğumlarından ölümlerine kadar okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tevbeler ettim Allahım 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Geçmişte ve gelecekte , dünyada ve ahirette onlar üzerindeki bütün analık-babalık haklarımı onlara helal ettim, helal ettim, helal ettim. ..şahit ol ya Rabbi , şahit ol ya Rabbi , şahit ol ya Rabbi ALLAHIM ! Evlatlarıma hayırlı iş ve kısmet , hayırlı eş ve evlat ve tam olan hidayetini nasip eyle .onlara dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle ve onların başlarındaki bütün bela ve şerleri , bütün insi ve cinni şeytanları defeyle. Onlarınn işlediği bütün hata ve günah ve isyanları affeyle.Ben evlatlarımın adına Onlarınn işlediği bütün hata ve günah ve isyanları için dahi tevbeler ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar.ya Vasi ,ya Tevvab ,ya Settar) 33 defa Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Benim soyumdan ve zürriyetimden ölmüş ve sağ olanların müminlere dil ile yaptığımız küfürlerden , onları küfür ve kafirlikle itham etmekten dolayı işlediğimiz günahlardan sana tevbeler ettim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Kendimin , eşimin, anne babamın , soyumdan ölmüş ve sağ olanların : Bana , eşime , evlatlarıma, anne babama , akrabalara ,komşula(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defara , yakınlara ve tüm ademoğullarına ve tüm canlılara yaptığım küfür ,bela , lanet, kahır, kötü dua ,kötü temenni, horlama , aşağılama küçümsemelerden. ..Ruha ve bedene , beden azalarına ,ruha giydirilmiş olan bütün his ve duygulara , bedene ve verilmiş bütün yetenek ve kabiliyetlere , noksanlara yaptığım ve yaptığımız küfür ,bela , lanet, kahır ,kötü dua, kötü temenni, horlama , aşağılama, küçümsemelerden , kendi adıma ve tüm Ümmeti Muhammed (Aleyhisselam) adına tevbeler ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Benim , (eşimin gocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun), soyumuzdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimizden birinin veya binlerinin başkalarının günah işlemelerine ,şirk koşmalarına ,adam öldürmelerine ,zina yapmalarına ,içki içmelerine , kullarının hukuklarını çiğnemelerine , senin rahmetinden ümit kesmelerine , gıybet , iftira , kınama ,sui zan yapmalarına ,bidalara ve zulümlere taraftar olmalarına sebep olmakla ve onların da günahkar olmalarına sebep olmakla işlediğimiz ve işlenmesine sebep olduğumuz günahları ve günahkarları Affı niyeti kendi adıma ve saydığım herkes adına sana tevbeler ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar ya Settar ya Tevvab) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Benim , (eşimin gocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne, babasının ve soyunun ), soyumuzdan ölmüş ve sağların , benimle ve soyum ile evlilik yapan ve yapacakların ve soy ve 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zürriyetlerinin bilerek yada bilmeyerek kul hakkına tecavüz edilenlerin , miras hakkı geçenlerin, iftira ve gıybet edilenlerin, hakkında kötü düşünülenlerin , kınanarak küçümsenenlerin ,hor görülerek aşağılananların , beddua ve lanet ve bela okunanların , sövülüp küfür edilenlerin , kafirlikle itham edilenlerin , zulme uğrayıp zulmedilenlerin kötü nazar edilenlerin ve kul hakları yenilenlerin ve hertürlü zürriyetimiz ve bizim üzerimize maddi ve manevi hakları geçmiş olan insanların tüm ölmüş ve sağ olanların beden azalarıyla işledikleri tüm günah , isyan ve şirkler için ben onlar adına ve bizler adına tevbeler ettim Allahım 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar ya Settar ya Tevvab) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM! soyumuzdan olan ve olmayan ademoğullarının , kendi akrabalarımızın ve komşuların, tanıdığım ve tanımadığım insanların bana ve (eşime ve çocuklarıma) anne babalarımıza(eşimin anne ,baba ve soyuna), soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlara bize ve zürriyetimize kötülük etmek niyeti ile ; bizlere Büyü yapan ve yaptıran , kıskanan ,kötü niyet besleyen, kötü dua eden , lanet ve bela okuyan söven ve küfreden, kafirlikle itham eden, gıybet eden , iftira eden , nazar eden , haset eden ve kin , nefret ve düşmanlık besleyen ve üzerlerinde hakkımız olan bütün ehli imanın cümlesine hakkımızı helal etmekle ve onları affetmekle beraber ki sen Şahit ol ya Rabbi ben ve biz onları affettik, bizlere haksızlık ve zulmedenlerin günah ve hatalarının affedilmelerine vesile olması için ve onların huzura kavuşmaları ve ölmeden tümüyle hellalleşmek niyeti ile Ben onların işlediği Bütün bu günahlar ve zulümler için sana tevbeler ettim Allahım 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar ya Settar ya Tevvab) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Benim ve zürriyetimin ve Ümmeti Muhammedin(Aleyhisselam) bilerek yada bilmeden şeytanın ve nefislerinin tuzaklarına düşerek içinde bulundukları şirk, zina içki kumar ,fal ,büyü ile tüm günahlarımızın affı için ve dahi süfyan ve deccal fitnelerine kapılıp isyana düşmekten kendi adıma ve zürriyetim adına tevbeler ettim Allahım 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar ya Settar ya Tevvab) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Benim ve eşimin ve çocuklarımın ve anne babalarımızın , (eşimin anne babasının ve soyunun) , soyumuzdan hürriyetimizden ve dahi müminlerden ölmüş ve sağların, ehli imanın; şirk, isyan, fısk , haramlar ve günahlar içerisinde bulunarak, içkili »çalgılı kadın erkek karışık mahremiyete dikkat etmeden düğün ve nikah yapmamızdan ve yapmalarından ve dahi böyle yapanları da kınamaktan Ben kınayanlar ve kınananlar adına da ve kendi adıma ve onlar adına sana tevbeler ettim Allahım (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar ya Settar ya Tevvab) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ÎHer türlü zina yaparak »nikahını bozarak , nikahsız »içkili, gusülsüz »euzubesmelesiz ,eşi müslüman olmadan, babası belirsiz hal ve durumlarda yani şeytanın doğan ve doğacak çocuklar üzerinde hisseler almasına ve musallat yaşanmasına sebep olan ve olacak bu ve benzeri ve diğer bütün günahlardan arınmadan ve tevbe etmeden Bu günahlar ile birlikte cinsel ilişkiye girmekten ve dahi böyle yapanları da kınamaktan Ben kınayanlar ve kınananlar adına ve kendi adıma ve soyum adına da sana tevbeler ettim Allahım 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar ya Settar ya Tevvab) 33 defa 
Birahmetike ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Bana verdiğin bütün mal mülk ve nimertlerin şükrünü hakkıyla yerine getirmeyip, bütün mülkün sahipliğini kendimde bilmekten tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 
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ALLAHIM ! Yaptığım ibadetleri ve iyilikleri beğenmekten ,ucub yapmaktan ,tam bir ihlas ile senin rızan için değişkendi nefsim için yaparak başkalarına beğendirip riyayadüsmekten tevbe ettim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Başkalarının mallarını , eşyalarını , giysilerini , hayatlarını kıskanmaktan ve kibir yapmaktan gerdiklerine kanaat etmeyip aç gözlülük yapmaktan tevbe ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Mazluma ve günahsıza , dilim ve ellerimle eziyet etmekten , haklarını yemekten , fakir doyurmamaktan, senin mülkün olan malımla kimseye yardım etmemekten , zekatı terketmekten ve cömert olmayıp , cimri olmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Kendimi başkalarından üstün ve yüksek görmekten tevbe ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! İnsanların bilmediğim , görmediğim ve duymadığım sözleri ve fiilleri hakkında doğrudur veya yanlıştır deyip iftira ve sui zana düşmekten ve insanları düşürmekten tevbe ettim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Benim ve zürriyetimden kullarına yapmış olduğumuz kınama , horlama , küçümseme , aşağılama , onları günahları ile yargılama, hata ve davranışlarımız için sana tevbe ettim.Allahım günahını aldığım insanlar adına da ben sana tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Sana ortak koşmaktan , münafıklıktan, insanı küfre sürükleyen sözlerden tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! İman eksikliğinden ve seni zikretmeyi ve anmayı unutup terketmekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Bedenen temiz olmayı bırakıp ,pis ve kirli olmaktan ve öylece yaşamaktan tevbe ttim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Gusülsüz ve abdestsiz bulunmaktan ve öylece yiyip-içip dolaşmaktan, gusulsüz ibadette bulunmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Helal nimetlerine şükretmeyip , haram yemekten , içmekten tevbe ettim .abdest almamaktan tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Beş vakit farz olan namazlarımı bilerek terk etmekten , aileme ve etrafımdakilere namazı tavsiye etmemekten tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Senin rahmetinden ümidimi kesmekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Falcılık, sihir ve büyü yapan kahin ve medyumların sözlerine inanmaktan tevbe ettim . 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 7 defa 
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ALLAHIM ! İnsanlar arasında , ailem akrabalarım ve yakınlarımın arasında fesat karıştırmaktan ve her işin arasına uğursuzluk koymaktan ve uğursuz saymaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Kötü ahlaklı ,asi insanlarla arkadaşlık kurmaktan , onların kötü alışkanlıklarını beğenip yapmaktan, hakaraet edilecek şeye hürmet etmekten »yanlışa doğru demekten , kötüye iyi demekten »harama helal demekten tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Ahirete inanmamaktan »dünyada iyi ve faydalı işler için çalışmayıp »kötü ve fena işleri sevmekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Harpte vatan ve din uğrunda çarpışmayıp düşmandan kaçmaktan tevbe ettim. Haksız yere insan öldürmekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Anne ve babama karşı gelmekten »onlara ve akrabaya yardım etmemekten »akraba ziyaretini terk etmekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Faizle tefecilik yapmaktan tevbe ettim. insanlara iftira atmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Yetime kötü muamele edip »malını yemekten ve mirasta tam hakkını vermemekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Zina yapmaktan »gayri meşru bir şekilde yabancı bir kadınla beraber olmaktan »bulunmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Ginsi sapıklıktan ve gibi kötü ahlaksızlıklardan sakınmamaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Tam bir sadakat ve hulusla işlenen günahlardan tevbe ve istiğfar etmemekten tevbe ettim. 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Ölümü hak bilmeyip »senin korkunu daima göz önünde ve hatırda tutmamaktan »unutmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Beni ve tüm insanları fenalığa sevkeden şeytana ve nefsime uymaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Gahil kalmkatna »bilgisiz kalıp her sanat ve fende diğer milletlerden aşağı kalacak tembellikte olmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Doğruluktan ayrılıp »yanlışlarda ısrarda bulunmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 
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ALLAHIM ! Bütün varlığımla faziletli olmamaktan tevbe ettim.zekat vermemekten ,hac ibadetimi yerine getirmemekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! kalbimi kinden , hıyanetten , hasetten ve bütün günahlardan temizlememekten tevbe ettim. 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Hayatımı bile bile tehlikeye atmaktan , bedenime ve ruhuma zarar verecek teşebbüslerde bulunup ,intahara kalkışmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Sana ve Rasulune ve büyüklerime itaat etmemekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Farzları öğrenmemekten ,öğretmemekten, kuranı kerimi okumamaktan ve senin emirlerini ve buyruklarını yerine getirmemekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Hayırlı teşebbüsleri teşvik etmeyip , hayır işlemeyip,fena ve zararlı şeyleri insanlara bildirmeyip sakındırmamaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! İbadetlerimi göteriş için yapmaktan tevbe ettim.verdiğin nimetlere şükretmemekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Azamet ve gurur taslamaktan , mümin kardeşlerimi küçümsemekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Sabırlı olmamaktan tevbe ettim. Çabuk ve yersiz öfkelenmketen tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! İş güç sahibi olmayıp tembel ve miskin olmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! emanete hıyanet edip ,her işte adil ve insaflı olamamaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Tartıda ve ölçüde hile yapmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Nikahı haram olan ve müşrik kadınları nikahlamaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Domuz eti ve murdar olan şeyleri yemekten, içki içmekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Kumar oynamaktan , piyango bileti almaktan loto ,at yarışı oynamaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Fitneden Riyakarlıktan sakınmayıp ,fena dedikodular yapmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 
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ALLAHIM ! Hayız ve nifasta olan eşime yaklaşmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağf irullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Komşu hakkını gözetmemekten tevbe ettim. insanlara eziyet etmekten , zulüm yapmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Evcil hayvanlara ve bakımını üstlendiğim hayvanlara bakmayıp ,aç susuz bırakmaktan, işkence eziyet yapmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Günahları küçük görüp Küçük günahları işlemekte ısrar etmekten tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! İnsanların mallarına tecavüz edip , hırsızlık ve eşkiyalık gibi suçları işlemekten tevbe ettim. 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Benim ve anne babamın ve zürriyetimden ölmüş ve sağ olanların adaklarını , sözlerini ve yeminlerini yerine getirmemekle işlediğim ve işledikleri günahlardan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Sana ve Yarattıklarına verdiğim sözleri tutmayıp ,ahdi bozmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

ALLAHIM ! Yalan şehadette bulunmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 7 defa 

(Tevbe ettim Estağfirullah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahiim Ya ferd Ya Hayy Ya Kayyum Ya Hakem Ya Adi Ya Kuddus Tevvab Ya Kuddus Gaffar Ya Settar . Birahmetike ya Erhamerrahimiin) 
100 defa 

ALLAHIM ! Islama sonradan sokulan bidatlara , zulümlere , zalimlere, müminleri tekfir eden Haricilere , islamı heva ve hevesine uydurup yorumlayan sapıklara , İslam düşmanlarına , dinsizlere ve dinsizliğe taraftar olmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! 54 farzı birini yada bir kaçını terk etmekle işlediğim tüm günahlardan ve bu günahların işlenmesine imkanım olduğu halde engel olmamaktan ,göz yummaktan ve sessiz kalarak ortak olmaktan tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Kendim için yaptığım bu tevbelerimin affını , kullarından günahlarını aldığım kardeşlerim için de yaptım 

ALLAHIM ! Bana zulüm yapan ve haklarımı alan kullarına da bütün haklarımı helal ettim. helal ettim, helal ettim... 


*Euzu billahissemii il fili i mi Ûiineş ş eytanirraciim (3 defa )* 

*Euzu bi kelimetillahitaammeti min külli ş eytanin ve heem metin ve min külli ayninlamme” (3 defa) 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'Bismil la hirrah mani rrahiim 


Ya Allah Ya Rahman Ya Rahiim Ya ferd Ya Hayy Ya Kayyum Ya Hakem Ya Adi Ya Kuddus 

ALLAHIM ! İsmi Azamin hakkına, Kuranı Mucizülbeyanın hürmetine ve Rasulu Ekrem (Aleyhisselatuvesselamın) şerefine yaptığımız ve yapacağımız tevbeleri makbul ve kabul eyle 

ALLAHIM! Dua ve ibadetlerimizin sana ulaşmasına engel olan ve olacak günah ve hatalarımızdan bizleri Kuddus isminle arındır. 

ALLAHIM ! Risalei Nurlara talebe olup imanımızı ilmel yakiin,aynel yakiin ve hakkalyakiin derecelerinde güçlendirmeyi bizlere müyesser ve bizleri muvaffak eyle .Risalei Nurlarla bizlere ilimlerin şahı ve padişahı olan Marifetullah ilmini ve hikmetini öğret .Son Zamanların Müceddidine bizleri talebe eyle Ya Rahiim Ya Hakiim 

ALLAHIM ! Ümmeti Muhammede (Aleyhisselatu vesselam) şeytanın kurduğu tüm tuzaklarını, tuzakların ile bertaraf eyle.Yeryüzünde Ümmetin huzuru ve selameti için kalem ile, ilim ile, silah ile hertürlü mücadele ve mücahede eden tüm Müminleri nefislerinin ve şeytanların ve tüm şerirlerin şerlerinden, tüm hile ve tuzaklarından hıfzeyle , onları muvaffak ve muzaffer eyle, günahlarını affeyle ...Amin. ..Amin. ..Amin 

Elhamdulillahirabbilalemiin esselatu vesselamu ala seyyidina /Muhammedi'n flleyhiekmelüttehaya ve ala alihi ve eshabihi ecmaiin biadedi ilmik ve bi adedi ma'lumatik 

KİBİR VE KINAMA TEVBE VE DUASI 

ALLAHIM ! 

HAK'ka Kör olan ve kendi kusurunu görmeyen bir Gözden.. 

KUR'AN ve SÜNNET'e Sağır Bir Kulaktan.. 

Sıdka ve teslimiyyete dönmeyen bir Dilden.. 

ALLAH için sevmeyen bir Kalpten.. Haram olan muhabbet ve şefkatten.. 

Basireti olmayan bir Akıldan.. 

Kibre düşen bir Nefisten.. 

Zinaya müptela olmuş bir bedenden.. 

Haram yiyip içmeye alışmış bir mideden.. 

Fayda vermeyen bir İlimden.. 

Kınamaktan, aşağılamaktan ve hakir ve hor görmekten, 

Şeytanın hissesi olan evlattan ve ..dünyaya getirmekten 
Kınananların başa gelmesinden.. 

Nefsimden, kibirden, Ucb ve Riyadan. 

Şeytanın tüm hile ve tuzaklarından.. 

Yalan yere yemin etmekten.. 

Yerine getirilmeyen ve getiremediğim Nezirden ve adaklardan.. 

Adaklar ve yeminler ile Rabbim sana şart koşup pazarlık yapmaktan.. 

Müslümana Kafir veya Müşrik demekten.. 

Kendi için istediğini Müminler için İstememekten.. 

Hertürlü Hasedden, kinden ve Nefretten.. 

Sıla-i Rahimi terketmekten.. 

Anaya, Babaya, evlada, müslümanlara buğz, Lanet ve beddua etmekten, 

Kabul olan Beladan Kahırdan Lanetten ve bedduadan.. 

İhlassız ameller ile huzuruna gelmekten.. 

Başıma gelen bela ve musibetler ile davet olunan tevbe ve dualara icabet etmeden kusuru Nefsimde 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görmeyip Yaradanı ve yaratılmışları suçlayarak Nefsimi temize çıkarmaktan ve Yaradana ve yaradılmışlara iftira ve zulmedip Zalimlerden olmaktan. .Kendim ve eşim adıma, soyum adına, ve tüm inananlar adına.. 

SANA SIĞINIYORUM. ..ya RAHMAN, ya RAHİM, ya FERD,ya HAYY, ya KAYYUM, ya HAKEM, ya ADL, ya KUDDÜS..Ya GAFFAR, 

Ya SETTAR Birahmetike Ya Erhamerrahimiyn... 

Benim, eşimin, soyumuzun ve müminlerin düştüğü tüm bu hata ve günahlardan YARATTIĞIN ZERRELER ADEDİNCE TEVBELER ETTİM 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 33 defa 

Hısım -Akraba için Tevbe ve Dua 

ALLAHIM ! Hayatım boyunca şimdiye kadar ve şimdiden sonra da kızgınlık ve öfke ile ve üzüntü ve keder ile ve kalp kırıklığı ile ve şeytan ve nefsimin beni aldatmasıyla veya herhangi bir sebeple Anneme , Babama ve onların da Anne ve Babalarına, Nenelerime »Dedelerime ve Eşime , Eşimin Anne Baba ve soy ve zürriyetine, Amcalarıma, Dayılarıma, Teyzelerime, Halalarıma, Kuzenlerime , Yeğenlerime »Kardeşlerime ve Kardeşlerimin eşlerine ve çocuklarına ve soylarına hürriyetlerine »eşimin kardeşlerine ve onların dahi eşlerine ve çocuklarına ve soylarına ve zürriyetlerine,ve dahi tüm bu saydığım kişilerin evlerine, barklarına, eşyalarına »paralarına, mallarına »mülklerine, yediklerine içtiklerine, soylarına hürriyetlerine »evlatlarımın benden rızasız evliliklerine, evliliklerini sürdürmelerine ,tüm bu saydıklarımın ve evlatlarımın ve torunlarımın ve soy ve zürriyetlerimin hayatlarına , kaderlerine, beni üzmelerine »onların mürüvvetlerine , evliliklerine , rızklarına »evlat dünyaya getirmelerine, evlatlarının mürüvvetlerini görememelerine, evlatlarından çile çekmelerine, hayatlarına, varolmalarına, yaşamalarına, dünyaya gelmelerine ve başlarına gelen ve gelebilecek her türlü bela ve musibetlere sebep olan ve olabilecek »yürekten ve dilden yaptığım ve yapacağım, söylediğim ve söyleyeceğim bütün beddualardan »lanetlemelerimden »sitemlerden »belalardan »intizarlardan »kahırlardan, ahlarımdan ve onların dünya ve ahiret saadetlerine mani olacak tüm kötü söz ve kötü dualarımdan ben tevbeler ettim Allahım (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar) 100 defa 

ALLAHIM ! Sen şahit ol ki ben Anneme , Babama ve onların da Anne ve Babalarına, Nenelerime , Dedelerime ve Eşime, Eşimin Anne Baba ve soy ve zürriyetine, Amcalarıma , dayılarıma, teyzelerime, halalarıma, kuzenlerime , yeğenlerime , kardeşlerime ve kardeşlerimin eşlerine ve çocuklarına ve soylarına hürriyetlerine , eşimin kardeşlerine ve onların dahi eşlerine ve çocuklarına ve soylarına ve zürriyetlerine dünya ve ahiret , geçmiş ve gelecek bütün haklarımı helal ettim, helal ettim »helal ettim. ..Sen Şahit ol Ya Rabbi , Şahit ol Ya Rabbi , Şahit ol Ya Rabbi... ALLAHIM ! Dil ile lanetlemekten ve lanetlenmekten gelen şeytanlardan beni ve bu saydığım hısım akraba ve yakınlarımı arındır.Allahım ben bu saydığım herkesten razıyım sen de razı ol Allahım ...amin,amin,amin... 

Anne-Babanın Evlat için Tevbe ve Duası 

ALLAHIM ! Hayatım boyunca şimdiye kadar ve şimdiden sonra da kızgınlık ve öfke ile ve üzüntü ve keder ile ve kalp kırıklığı ile ve şeytan ve nefsimin beni aldatmasıyla veya herhangi bir sebeple Anneme , Babama ve eşimin anne ve babasına kardeşlerime ve kardeşlerimin eşlerine ve çocuklarına ve soyuna zürriyetlerine »yeğenlerime »eşimin kardeşlerine ve onların dahi eşlerine ve çocuklarına ve soylarına ve zürriyetlerine kendi Evlatlarıma, kızlarıma , oğullarıma, soylarına hürriyetlerine, evlatlarımın eşlerine »damatlarıma, gelinlerime »torunlarıma ve onların evlerine, barklarına, eşyalarına »paralarına, mallarına , mülklerine, yediklerine içtiklerine, soylarına hürriyetlerine »evlatlarımın benden rızasız evliliklerine, evliliklerini sürdürmelerine ,tüm bu saydıklarımın ve evlatlarımın ve torunlarımın ve soy ve zürriyetlerimin hayatlarına , kaderlerine, beni üzmelerine »onların mürüvvetlerine, evliliklerine , rızklarına »evlat dünyaya getirmelerine, evlatlarının mürüvvetlerini görememelerine , evlatlarından çile çekmelerine, hayatlarına, varolmalarına, yaşamalarına, dünyaya gelmelerine »dünyaya getirdiğime, doğdukları güne, doğduklarına , doğacaklarına, evlatlarımı doğurduğuma ,ve başlarına gelen ve gelebilecek her türlü bela ve musibetlere sebep olan ve olabilecek , yürekten ve dilden yaptığım ve yapacağım, söylediğim ve 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söyleyeceğim bütün beddualardan »lanetlemelerimden , sitemlerden ,binbirtürlü belalardan intizarlardan , kahırlardan, ahlarımdan ve onların dünya ve ahiret saadetlerine mani olacak tüm kötü söz ve kötü dualarımdan ben tevbeler ettim Allahım 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 defa 
Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Evlatlarıma okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tevbe ediyor ve affına sığınıyorum. Evlatlarıma doğumlarından ölümlerine kadar okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lanetlemelerimden tevbe ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Sen şahit ol ki ben anneme , babama, eşime ve eşimin anne ve babasına »kardeşlerime, yeğenlerime »evlatlarıma , kızlarıma , oğullarıma, torunlarıma , damatlarıma »gelinlerime dünya ve ahiret »geçmiş ve gelecek bütün haklarımı helal ettim.. .evlatlarıma ve torunlarıma ve soyuma ve zürriyetime Geçmişte ve gelecekte »dünya ve ahirette onlar üzerindeki bütün (analık ve babalık) haklarımı onlara helal ettim »helal ettim »helal ettim. ..Sen Şahit ol Ya Rabbi »Şahit ol Ya Rabbi »Şahit ol Ya RabbL.ALLAHIM ! Dil ile lanetlemekten ve lanetlenmekten gelen şeytanlardan beni ve evlatlarımı arındır Ya Vedud ! Yarattığın zerreler adedince tevbeler ettim Allahım. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar, Ya Vedud, Ya Vasi') 33 defa 
Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Dünyada ve ahirette ben evlatlarımdan razıyım sen de onlardan razı ol. Şahit ol Ya Rabbi »Şahit ol Ya Rabbi »Şahit ol Ya Rabbi 

ALLAHIM ! Evlatlarıma hayırlı iş ve kısmet »hayırlı eş ve evlat ve tam olan hidayetini nasip et.Onlara dünyada ve ahirette güzellikler ihsan et. Evlatlarımın başlarındaki bütün bela ve şerleri »bütün insi ve cinni şeytanları defeyle. onların işlediği bütün hata ve günahları affeyle .Ben evlatlarım adına dahi onların işlediği bütün hata ve günahları için dahi onlar adına sana tevbeler ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah Ya Settar,YaTevvab,Ya Gaffar, Ya Vasi') 33 defa Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 

Evladın Anne-Baba için Tevbe ve Duası 

ALLAHIM ! Tevbeleri kabul eden sensin Ya Tevvab olan ALLAHIM ! Kızgınlık ve öfke ile nefsimin ve şeytanın beni kışkırtmasıyla ve gazaplandırması ile Anneme ve Babama okuduğum bütün beddualarımdan, lanetlemelerimden, kötüsözlerimden, küfü rsözlerimden, sitemlerimden, kahırsözlerimde n, intizarlarımdan »ahlarımdan »kötü dualarımdan »onların ölmelerini istemekten, onlara asi 

olmaktan, onlara el kaldırmaktan »üstlerine yürümekten »onları korkutmaktan »onlara of demekten ve onlara kızıp bağırmaktan ve Anne Baba hukukunu çiğnemekle işlemiş olduğum bütün günahlarımdan El Hayy isminle sana tevbe ettim Allahım . Tevbe ettim, Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar ya Hayy (Tevbe ettim Estağfirullah Ya Settar,YaTevvab,Ya Gaffar, Ya Hayy) 33 defa Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Ben annemden babamdan »anne ve babamın anne ve babalarından (nene ve dedelerimden) razıyım sende onlardan razı ol. anneme babama »anne ve babamın anne ve babalarına (nene ve dedelerime) okuduğum dil lanetinden bana ve aileme musallat olan şeytanlardan beni arındırYa Kahhar ! 
Affı çok günahları mağfiret eden Ya Haliim. Bu günahlarımdan beni helak etme »senden affını dileniyorum.Günahlarımızın affı için biz kullarına yol göster, senin affına, rızana, kudretine, şefkatine ve merhametine muhtacız. 

ALLAHIM ! anneme babama »anne ve babamın anne ve babalarına (nene ve dedelerime), (Eşime ve Zürriyetine), kardeşlerime, soyumdan ölmüşlere ve sağlara »komşularıma »arkadaşlarıma »mümin müminat 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din kardeşlerime ,ademoğullarına ve tüm canlılara dilimle okuduğum bütün lanetlemelerimden , sitemlerimden, küfür ve kötü sözlerimden tevbe ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Dil ile lanetleme , beddua etme, intizar etme günahını işleyen , soyumdan anne babamın ,anne babamın anne ve babalarının ve zürriyetlerinin adına , benim adıma , (eşimin ve zürriyetiinin adına) bize ve zürriyetlerimize bela , beddua ve lanet okuyanların adına , yaptıkları bütün beddualardan , lanetlerden ve kötü dualardan onların adına ve Ümmeti Muhammedden (Aleyhisselam) aynı günahı işleyenlerin adına dahi ben sana tevbe ettim Allahım. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

Allahım ! Anne ve Babamın ve soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların ruhuna hediye etmek niyeti ile niyet ettim kuran okumaya (1 fatiha 3 ihlas) 

Eşlerin Birbirleri için Tevbe ve Duası 

ALLAHIM ! Bana verdiğin eş ve çocuklar için sana sonsuz kere şükrediyorum Ya Vedud, Ya Vasi’ 

ALLAHIM ! Eşime ve Zürriyetinden ölmüş ve sağlara (çocuklarıma) okuduğum bütün beddualarımdan , lanetlemelerimden ,kötü sözlerimden ve asi olmaktan El Vedud isminle tevbe ettim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar, Ya Vedud ,Ya Vasi') 33 defa 
Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Verdiğin eşten , eşimin ana babasından ve soyundan (ve çocuklarımdan) razıyım , sende razı ol .Eşime (çocuklarıma) kötü sözler söyleyen dil lanetinden bana ve aileme musallat olan şeytanlardan bizi arındır Ya Kuddus ! 

ALLAHIM ! Anneme , babama , eşimin anne ve babasına ve zürriyetine , kardeşlerime , soyumdan ölmüşlere ve sağlara , komşularıma ve arkadaşlarıma , mümin müminat din kardeşlerime , ademoğullarına ve tüm canlılara dilimle okuduğum tüm lanetlmelerimden , sitemlerimden , küfür ve kötü sözlerimden tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Şahit ol ki ! Ben ana babama , eşime , (çocuklarıma) eşimin ana babasına , kardeşlerine ve soyundan tüm ölmüş ve sağ olanlara dünya ve ahiret geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim. Helal ettim. helal ettim. 

ALLAHIM ! Biribirlerine lanet okuyan ve beddua alan ve eden benim ve eşimin ve soyumuzdan tüm ölmüş ve sağ akrabalarımızın ve atalarımızın şeytanın evlatlarından hisse almasına sebep olan hata ve günahları nedeni ile onların adına ve kendi adıma ben sana tevbe ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 defa 

ALLAHIM ! Dil ile lanetleme , beddua etme »intizar etme günahını işleyen »soyumdan anne babamın ,anne babamın anne babalarının ve zürriyetlerinin adına »benim adıma , (eşimin ve z ürriyetinin adına), bize ve zürriyetlerimize bela, beddua ve lanet okuyanların adına »yaptıkları bütün beddualardan, lanetlerden ve kötü dualardan onların adına ve Ümmeti Muhammedden (Aleyhisselam) aynı günahı işleyenlerin adına dahi ben sana tevbe ettim. 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

(HAKSİZ MİRAS PAYLAŞIMI VE TÖVBESİ) 

Eûzubillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm. 
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ALLAHIM ! benim (eşimin ve soyunun) anne ve babamın, soyumuzdan (kanımızdan) olan bütün ölmüş ve sağların, birbirlerine haksız ve adaletsizce davranarak, miras paylaşımında senin El Adi (hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, Sınırsız, sonsuz adalet sahibi) ismine karşı gelerek, senin emir ve yasaklarına riayetsizlik göstererek, yapmış oldukları ve benimde yaptığım, haksız miras, haksız kazanç, haksız mal ve mülk (para-arsa-tarla-ev-araba-bahçe-ziynet-yiyecek,içecek-giyisi) edinme. ..Ve elde ettikleri, benimde edindiğim haksız ve haram mal varlıklarını birbirlerinin ve birbirimizin, varislerinin ve varislerimin arasında ve aramızda, paylaştıkları, paylaştırdıkları ve benimde paylaştığım bütün haksız miras edinmemizden ve paylaşmalarımızdan.. Haksızlığa uğrayanların ve tüm haksızlık yapanların adına... 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA GAFFAR 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA TEVVAB 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA VASİ 7 defa 

ALLAHIM ! benim ve soyumun (eşimin ve soyunun) işlediğimiz bu günahlar sebebiyle kendimize ve zürriyetimize zulmederek soyumuzun, haramzade olmasına, haram yemelerine, haram olan herşeye istekli ve arzulu olmalarına sebep olduk. Ben bu günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kendi adıma, soyum adına (eşimin ve soyunun adına) ve bizimle aynı günahları işleyen bütün Ümmeti Muhammed (s.a.v.) adına.. Tüm haksızlığa uğrayanlar ve Hak yiyen ve yedirecek adına.. 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA GAFFAR 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA AFÜVV 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA VARİS 7 defa 

ALLAHIM ! benim (eşimin ve soyunun) anne ve babamın, soyumuzdan ölmüş ve sağların haksız miras paylaşımı ile birbirlerine eliyle ve diliyle, malıyla, haksız miras ve mal paylaşımları ile, hak yiyerek, hakkına girerek, gasbederek, çalarak, mazlumlara beddua ederek veya mazlum, yetim, ve hak sahiplerinin bedduasını alarak zulmedenlerin, zulme uğrayanların, beddua edenlerin, ve edilenlerin, haksızlık edenlerin ve haksızlığa uğrayanların, kul hakkına girenlerin ve girilenlerin, kınayanların ve kınananların, mazlumların ve yetimlerin intizarlarını alarak, lanetlemelere, lanetlenmemize sebep olan, hatalarımızın, günahlarımızın, isyanlarımızın affı için ben kendi adıma, hakkı yenerler ve hak yiyenler adına, soyum adına (eşimin ve soyunun adına) ve bizimle aynı günahları işleyen bütün Ümmeti Muhammed (s.a.v.) 
adına.. 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA GAFFAR 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA HAK 7 defa 
Töve Ettim Estağfirullah YA ADL 7 defa 

ALLAHIM ! benim (eşimin ve soyunun) anne ve babamın, soyumuzdan ölmüş ve sağların elleriyle ve dilleriyle; birbirlerine, nefislerine, evlatlarına, torunlarına, hak sahiplerine, mallarına ve mülklerine, mal ve mülklerinin ortakçılarına, yetimlere ve mazlumlara, yaptıkları bütün zulümlerden ve zulümlerimizden, söyledikleri ve söylediğimiz bütün beddualardan, lanet okumalardan; bela, kahır, lanet, intizar, küfür, kınama, aşağılama, haram etme, zehir zıkkım etme, canından ve malından ve çoluk çocuğundan çıksın deme gibi söz ve davranışlarımızdan ve dünya malı için soy ve zürriyetimizin lanetlenmesine ve lanetlenmemize sebep olan isyan ve günahlarımızın affı için ben kendi adıma, Soyumdan ve Soyumdan olmayanlardan; haksızlığa uğrayanlar ve haksızlık yapanlar adına, soyum adına (eşimin ve soyunun adına ve soyunun hakkına girdikleri adına) ve bizimle aynı günahları işleyen bütün Ümmeti Muhammed (s.a.v.) 
adına.. 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA GAFFAR 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA VARİS 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah MÂLİK-ÜL MÜLK 7 defa 

ALLAHIM ! bizler mal ve mülklerimizin, paralarımızın, ziynetlerimizin zekatlarını vermeyerek, haram yiyerek ve yedirerek bütün mallarımızın, mülklerimizin, paralarımızın, eşyalarımızın, kendimizin ve zürriyetlerimizin lanetlenmesine ve lanetlenmemize sebep olduk..Allah'ım bu günahlarımızın affı için ben 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kendi adıma, soyum adına (eşimin ve soyunun) adına ve bizimle aynı günahları işleyen bütün Ümmeti Muhammed (s.a.v.) adına.. 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA GAFFAR 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA ADL 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YATEVVAB 7 defa 

ALLAHIM ! anne ve babamdan (eşimden ve soyundan) soyumdan ölmüş ve sağ olanlardan, üzerime kalan haksız ve haram olan miras mallarını yemekten, içmekten, giymekten, kullanmaktan, harcamaktan, bana getirdiği ve götürdüğü bütün kazançlardan.. 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA GAFFAR 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA KUDDÜS 7 defa 
Tövbe Ettim Estağfirullah YA VARİS 7 defa 

ALLAHIM ! soyumdan üzerime kalan, kalacak olan bütün haram ve haksız miras mallarının şerrinden, felaketinden, beni helak etmesinden sana sığınıyorum.. Hakkım olmayan bütün miras paylarını ve mallarını reddediyorum. Rabbim beni her iki dünyada huzuruna kul hakkıyla çıkarma ve üzerimde hakkı olanlardan helalleşmeden canımı alma. Ben geçmiş ve gelecek, dünya ve ahiret bütün haklarımı, ve miras, para ve mal paylaşımında bana, (eşime) anneme, babama, evlatlarıma, kardeşlerime, soyumdan ölmüş ve sağlara tüm haksızlık yapanlara HAKLARIMI HELAL ETTİM. .ŞAHİT OL YA RABBİ.. HELAL ETTİM.. 
ŞAHİT OL YA RABBİ.. HELAL ETTİM .. ŞAHİT OL YA RABBİ.. VE DÜNYA MALI İÇİN HAKKIMA GİRENLERE YAPTIĞIM TÜM BEDDUALARIMDAN, BELA, KAHIR VE LANETLEMELERİMDEN TEVBE ETTİM ŞAHİT OL YA RABBİM.. Allah'ım sana olan inancımın ve ibadetlerimin ve bütün sevaplarımın mahşer gününde huzuruna Kul hakkı ile gelerek boşa gitmesinden ve hüsrana uğrayanlardan olmaktan senin YA TEVVAB ismine sığınırım Soyumun, kendimin, bütün Ümmeti Muhammed (s.a.v.) günahlarımızın ve pişmanlıklarımızın adına bütün zerreler katreler adedince 
Tevbe Estağfirullah YA GAFFAR (33 defa) 

Birahmetike ya erhamer rahimin.. 


Tevbe ve Dua (Para f Kazanç, Evlilik, Ev, Eş, Araç) 

(Anne ve Babaya ve Evlatlar yapacak) 

ALLAHIM ! Anne babama ,anne babamın anne babalarına , üzerlerinde hakkım olan insanlara ,beni dolandıranlara ve onların çocuklarına ve zürriyetlerine , kardeşlerime , eşime ve eşimin ana babalarına , soyumuzdan tüm ölmüş ve sağ olanlara , kardeşlerimin çocuklarına , kendi çocuklarıma , kendimin ve çocuklarımın evliliklerine , evliliğime , paralarıma ve çocuklarımın paralarına , aldığım ve verdiğim evlere ve çocuklarımın evlerine , onların aldırdığı evlere gocuklarımın arabasına , malına mülküne , aldığım ve sattığım arabalarıma , çocuklarımın aldığı ve aldırdığı arabalara ve bunlardan dolayı onlara .mürüvvetlerine ticaretlerine , aldıkları eşlerine ve eşlerinin soyuna , çocuk dünyaya getirmelerine ve çocuk dünyaya getirmeme , benden rızasız evliliklerine , evlenmelerine , evlenip ayrılamalarına , evliliklerini sürdürmemelerine , boşanmalarına , onları dünyaya getirmeme, onları dünyaya getirdiğim güne , evlendiğine evleneceğine ....yaptığım ve yapacağım tüm bela , beddua , lanet ve kötü dualardan , kınamalarımdan iftiralarımdan sana tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar Birahmetike Ya Erhamerrahimiin) 500 defa 

ALLAHIM ! Benim, eşimin ve zürriyetlerimizin ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) kalp ile el ile ,dil ile ,mal ile , evlat ile ve tüm azalanımız ile yaptığım, yaptıkları ve yaptıklarımız.. 
okuduğum , okudukları ve okuduklarımız... 
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söylediğim, söyledikleri ve söylediklerimiz... 
binbir türlü belalardan tevbe ettim binbir türlü beddualardan tevbe ettim binbir türlü isyanlardan tevbe ettim binbir türlü sitemlerden tevbe ettim binbir türlü kadere itirazlardan tevbe ettim binbir türlü şirk ve isyanlardan tevbe ettim binbir türlü şükürsüzlüklerden tevbe ettim binbir türlü lanetlemelerden tevbe ettim binbir türlü kahretmelerden tevbe ettim binbir türlü intizarlardan tevbe ettim binbir türlü kibirlerden tevbe ettim binbir türlü riyalardan tevbe ettim binbir türlü ucublardan tevbe ettim binbir türlü iftiralardan tevbe ettim binbir türlü gıybetlerden tevbe ettim binbir türlü kul haklarından tevbe ettim binbir türlü günahlardan tevbe ettim binbir Esmana ve Güzel İsimlerine sığınarak binlerce binler tevbe ettim 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Allah 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Settar 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Tevvab 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Vasi' 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Hayy 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Kayyum 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Rahman 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Rahiim 
Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 3 defa 


İsyan f Şirk f Beddua .Bela, Lanet Yapmaktan Tevbe 

Elhamdulillahirabbilalemiin esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi'n flleyhiekmeluttehaya ve ala alihi ve eshabihi ecmaiin biadedi ilmik ve bi adedi ma'lumatik 

ALLAHIM ! Kendime ,ana babama , akrabalarıma , (eşime gocuklarıma , eşimin akrabalarına) kardeşlerime , komşularıma , kızdığım insanlara , alacaklı olduğum insanlara , borçlandıklarıma , kınadıklarıma okuduğum bela , lanet ve beddualarımdan 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! Evime , eşyalarıma , arabama, işime , mesleğime , iş arkadaşlarıma , malıma , mülküme , paraya , çalışmaya »okumaya , okula, derslere ,okul derslerine ve konulara, ders çalışmaya »öğretmenlere, kavga ettiğim kızdığım okul arkadaşlarıma, okula gitmeye ,geç kalmaya, gitmemeye, erken kalkmaya, uykuya, uyumaya, uykumunkaçmasına, mevsimlere, yağmura, kar'a, doluya, sıcaklığa, güneşe, aylar a, senelere, zamana ....yaptığım ;isyan »lanet ,bela ve tüm kötü dualarımdan ve sözlerimden, doğduğum güne »hayatıma , yaşamaya ,var olmaya , varlığıma, dünyaya gelmeye »yaratılışıma »kadere »kaderime , yaptığım bela »lanet , isyan ve şirk sözlerimden, tüm esma ve sıfatlarına ,hayy ismin içerisinde tecelli eden 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tüm rızık ve nimetlerin ile isim ve sıfatlarına yaptığım şirk , isyan ,bela, lanet, kahırlardan ve tüm ceza vermene , gazabına , azabına sebep olacak sözlerimden 

(Tevbe ettim Estağfirullah Ya Hayy Ya Kayyum Ya Ğaffar Ya Settar Ya Tevvab ) 100 defa Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 

Eîlhamdulillahirabbilalemiin esselatu vesselamu ala seyyidina /Muhammedi'n flleyhiekmeluttehaya ve ala alihi ve eshabihi ecmaiin biadedi ilmik ve bi adedi ma'lumatik 


ALLAHIM ! Gaflette ve dalallette olanları , isyan ve şirk içerisinde yaşayanları , günahında ısrar edip haramlardan vazgeçmeyenleri iftiracıları palancıları, kibirlileri, , başkalarını kınayan ve aşağılayanları her çeşit günah içine düşmüş olanları , hak yoldan batıla sapanları , batıl yolda olduğu halde kendini hak yolda olduğunu sananları , nefis ve şeytanı kendine ilah yapanları ,ahir zamanın ve büyük ve küçük decallerin fitneleri içerisinde boğulanları kınamaktan aşağılamaktan, küçümsemekten ,alay etmekten , onlara karşı büyüklenmekten , onlara kahır bela ve lanet okuyarak , şeytana yardım yardım edip şeytanı yüceltmekten , onların hidayetlerine , ıslah ve terbiye olmalarına , kurtulmalarına ,dua etmemekten , onlara tebliğ ve davette bulunmayıp günah ve gafletlerine göz yummaktan , yarattığın zerrelere ve katreler adedince tevbe ediyorum . Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar. Allahım ! Tüm bu saydığım günahları işleyenlere Allahım senden onlara ve bizlere tam olan hidayetini talep ediyorum .bizlere tam olan hidayetini ver Allahım . Bu saydığım cümle hata ve günahlardan Ümmeti Muhammed (aleyhisselam) adına ,bizlerin adına ve nefsim adına , soy ve zürriyetim adına sana sığınıyorum ve tevbe ediyorum (Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar , ya Settar , ya Tevvab) 33 defa Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 

ALLAHIM ! Senin kullarına olan sevgin , şefkatin , merhametin, muhabbetin ,ile yetinmeyip başkalarından sevgi , şefkat , merhamet , muhabbet , beklemekten ve onlardan imdat ve medet ummaktan ve başkalarını dahi Allahım senin adına ve namına olmayıp nefsim adına sevgi , şefkat , merhamet , muhabbet ile sevmekten , bağlanmaktan ve haram sevgi , şefkat , merhamet ve muhabbetleri kalbime koymaktan ve Allahım sana olan aşk ve muhabbetime zarar vermekten ve Allahım senin sevginin yerine başka sevgi ve muhabbetler koyarak isyana ve şirke düşmekten , Allahım senin yarattıklarını senin adına sevmemekten , yaratılanları putlaştırıp ölçüsüz ve şirk suretinde sevmekten Allahım senin adına olmayan aşktan , Allahım senin adına olmayan muhabbetten , Allahım senin adına olmayan merhametten , kendi nefsim için olan sevgi ve şefkatten 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğaffar , ya Settar, ya Tevvab (3defa) 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Vedud (3defa) 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Mahbub (3defa) 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Matlub (3defa) 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Maksud (3defa) 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Hayral Mahbubiin (3defa) 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Hayral Matlubiin (3defa) 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Hayral Maksudiin (3defa) 

Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 


ALLAHIM , Neden dualarma cevap vermiyorsun diyerek El Mucip İsmine isyan edip şirk koşmaktan Neden görmüyorsun diyerek El Basiir ismine isyan edip şirk koşmaktan 

Dualarımın kabulüne engel olan hata , günahlarımı ve kusurlarımı unutup başıma gelen bela ve musibetlerden kusuru hatayı kendimde görmeyerek Allahım seni kusurlu , hatalı görerek senin zulmettiğini ve haksızlık yaptığını düşünerek veya söyleyerek El Adi ve El Hakem isimlerine yaptığım isyandan , şirkten ve lanetlenmeme sebep olan büyük günahlarımdan binbir esmana ve güzel isimlerine sığınarak binler kere binler tevbe ettim. 
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Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar (3defa) 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Mucip (3defa) 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Basir ( 3 defa) 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Semi' (3defa) 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Adi (3defa) 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Hakem (3defa) 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Settar (3defa) 
Birahmetike Ya Erhamerrahimiin 


Bu Tevbe Mutlaka Yapılmalı ! 


Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim 

ALLAHIM! benim, eşimin ve soyunun anne ve babalarımızın, çocuklarımın hakkında dlilelverek soyumuzdan kanımızdan olan bütün ölmüş ve sağların, adına dileyerek allahım bütün saydığım isimlerine Ya-Allah, er-Rahman, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selam, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cabbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri, el-Musavvir, el-Gaffar, el-Kahhâr, el-Vahhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıt, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Mu'iz, el-MüzilI, es-Semi, el-Basir, el-Hakem, el-Adl, el-Latif, el-Habîr, el-Halim, el-Azim, el-Gafur, eş-Şekur, el-Aliyy, el-Kebir, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, el-Rakîb, el-Mucîb, el-Vâsi, el-Hakîm, el-Vedud, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehid, el-Hakk, el-Vekil, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mubdi, el-Muîd, el-Muhyî el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Macîd , el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Mukdedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, el-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâli, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntekim, el-Afüvv, el-Raûf, Malik'ül-Mülk, Zülcelali ve'l-İkram, el-Muksit, el-Câmi, el-Ganiyy, el-Mugnî, el-Mâni, ed-Dârr, en-Nafi, el-Nûr, el-Hadi, el-Bedi, el-Baki, el-Varis, er-Raşit, es-Sabur, el-Ferd, Settâr, Şafi, Mucîb , Hannan, Mennan, Deyyân.. .İsimlerine bilerek yada bilmeyerek şirk koşmaktan isyan etmekten kibirlenmekten büyüklenmekten hem kendim hem onlar adına da Tevbe ettim Estağfirullah ya Rahman (100 defa) 


ALLAH (C.C) İsimlerine Şirk ve İsyan 

ALLAHIM ! 

Rahman ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Rahman (3defa) 

Rahiim ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Rahiim (3defa) 

Melik ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Melik (3defa) 

Kuddus ismine koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Kuddus (3defa) 

Selam ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Selam (3defa) 

Mümin ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Mümin (3defa) 
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Muheymin ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muheymin (3defa) 

Aziz ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Aziz (3defa) 

Cebbar ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan tevbe ettim Estağfirullah ya Cebbar (3defa) 

Mutekebbir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Mutekebbir ( 3 defa) 

Khalık ismine koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan 
Tevbe ettim Estağfirullah ya Khalık (3defa) 

Beeri ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Beeri ( 3 defa) 

Musavvir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Musavvir (3defa) 

Ğaffar ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar (3defa) 

Kahhar ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Kahhar (3defa) 

Vehhab ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Vehhab (3defa) 

Rezzak ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Rezzak (3defa) 

Aliim ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Aliim (3defa) 

Kaabıd ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Kaabıd (3defa) 

Baasitd ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Baasitd (3defa) 

Khaafid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Khafid (3defa) 

Raafi' ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Raafi' (3defa) 

Muizz ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muizz (3defa) 

Muzil ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muzil (3defa) 

Semi' ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Semi' (3defa) 

Basiir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Basiir (3defa) 

Hakem ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Hakem (3defa) 

Adi ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Adi ( 3 defa) 

Latiif ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Latiif (3defa) 

Khabiir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Khabiir (3defa) 

Haliim ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Haliim ( 3 defa) 

Aziim ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Aziim (3defa) 
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Ğafuur ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Ğafuur (3defa) 

Şekuur ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Şekuur (3defa) 

Aliy ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Aliy ( 3 defa) 

Kebiir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Kebiir (3defa) 

Hafiiz ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Hafiiz (3defa) 

Muğiis ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muğiis (3defa) 

Hasiib ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Hasiib ( 3 defa) 

Celiil ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Celiil (3defa) 

Keriim ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Keriim (3defa) 

Rakiib ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Rakiib ( 3 defa) 

Muciib ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muciib (3defa) 

Vasi' ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Vasi' (3defa) 

Hakiim ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Hakiim (3defa) 

Veduud ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak k işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Veduud (3defa) 

Meciid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Meciid (3defa) 

Bais ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Bais (3defa) 

Şehiid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Şehiid (3defa) 

Hak ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Hak (3defa) 

Vekiil ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Vekiil (3defa) 

Kaviy ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Kaviy ( 3 defa) 

Metiin ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Metiin ( 3 defa) 

Veliy ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Veliy ( 3 defa) 

Hamiid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Hamiid (3defa) 

Muhsii ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muhsii (3defa) 

Mubdiu ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Mubdiu (3defa) 

Muiid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muiid (3defa) 
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Muhyii ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muhyii (3defa) 

Mumiit ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Mumiit (3defa) 

Hayy ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan 

Tevbe ettim Estağfirullah ya Hayy ( 3 defa) 

Kayyum ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Kayyum (3defa) 

Vacid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Vacid (3defa) 

Macid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Macid (3defa) 

Vahid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Vahid (3defa) 

Ehad ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Ehad (3defa) 

Samed ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Samed (3defa) 

Kaadir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Kaadir (3defa) 

Muktedir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muktedir (3defa) 

Evvel ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Evvel (3defa) 

Akhir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Akhir (3defa) 

Zahir ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Zahir (3defa) 

Batin ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Batin ( 3 defa) 

Velii ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Velii (3defa) 

Muteali ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muteali (3defa) 

Berr ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Berr (3defa) 

Tevvab ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Tevvab (3defa) 

Muntakim ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muntakim (3defa) 

Afuvv ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Afuvv (3defa) 

Rauf ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Rauf (3defa) 

Malikul Mülk ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Malikul Mülk ( 3 defa) 

Zulcelali vel ikram ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Zulcelali vel ikram (3defa) 

Muksit ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muksit (3defa) 

Cami' ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Cami' (3defa) 
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Ganii ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Ganii (3defa) 

Muğni ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Muğni (3defa) 

Mani' ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Mani' (3defa) 

Daar ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Daar ( 3 defa) 

Nafi' ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Nafi' (3defa) 

Nuur ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Nuur ( 3 defa) 

Hadi ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Hadi (3defa) 

Bedi' ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Bedi' (3defa) 

Baki ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Baki (3defa) 

Varis ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Varis (3defa) 

Raşiid ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Raşiid (3defa) 

Sabuur ismine şirk koşarak isyan ederek ve alaya alarak işlediğim günahlarımdan Tevbe ettim Estağfirullah ya Sabuur (3defa) 

Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu La ilahe Ğayruhu 

Öfke Tevbesi 

ALLAHIM ! Öfke ile gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allahım kaderime ,anne babama , soyumdan ölmüş ve sağ olanlara , başkalarına beslediğim gizli ve açık kin ve öfkelerden ve hayatımdaki ters giden şeyler nedeni ile kusur ve hatayı kendimde bulmayıp başıma gelen bela ve tersliklerin sebebinde haşa ve kella Allahım seni sorumlu tutarak sana karşı ve verdiklerine karşı öfke duymaktan ,öfke beslemekten ,öfke ile her türlü kalbimizde olan ve ağzımızdan çıkmış isyan ve şirk sözlerinden kendi adıma ve soyum ve zürriyetim adına ve eşim ve zürriyeti adına ve tüm ölmüş ve yaşayan lailaheillallah diyenler adına yarattığın zerreler adedince tevbe ettim 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 defa 

Nefisperestlik Tevbesi 

ALLAHIM ! Nefsim ile sana şirk koşmaktan , nefsimi putlaştırmaktan , nefsimin isteklerini senin istediklerin üzerinde tutmaktan , nefsime uyup yüz çevirdiğim kulluktan pişmanım Allahım. Tevbe ettim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

ALLAHIM ! kusurumu affet beni kendine kul kabul et. Emantetini alma vaktine kadar beni emanette emin kıl Allahım itiraf ettiğim ve edemediğim tüm kusur ve hatalarımdan binler kere binler tevbe ettim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 33 defa 

Zina Tevbesi 

ALLAHIM ! Benim (eşimin ve soyunun ana babamın , atalarımın ve soyumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin ,Adem (Aleyhisselam) dan kıyamete kadar geçmiş , yaşayan ve gelecek tüm sana inananların ; el ile ,dil ile ,göz ile ve tüm azalanımız ile yaptıkları ve yaptığım tüm zina günahlarımdan ve günahlarından ; müşrik halde , besmele çekmeden , nikahsız veya nikahı bozuk vaziyette ve alkollü halde ilişkiye girerek dünyaya haramzade çocuklar getirme günahlarımdan ve günahlarından , doğan ve 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doğacak çocukların zinakar olmalarına sebep olan yaptığım ve yaptıkları bela , lanet , kahır , beddua ve tüm zina temennilerimden ve temennilerinden , hamilelikte yaşadıkları ters ilişkilerden , isyanlardan , şirk sözlerinden ,bela lanet kahır , beddualardan ,ana babaya kayınvalide ve kayınpedere itaatsizlik ve isyanlardan , haram yemekten , alkol almaktan , zina yapmaktan ve doğacak çocukların zinakar olmalarına ve şeytanın üzerlerinde hisse almalarına sebep olacak hatalarımdan ve hatalarından ve tüm günahlarımızdan, hak sahiplerinin , mazlumların , yetimlerin , misafirin yolcunun haksızlığa uğrayan mirasçının , iftiraya uğrayanın , tecavüze ve tacize uğrayanın , hakları gasbedilenlerin ,bana (eşime ve soyuna) ana babama , atalarıma soyumdan ölmüş ve sağlara ve zürriyetime ,Adem (aleyhisselam)dan kıyamete kadar geçmiş , yaşayan ve gelecek tüm sana inananların ;zina yapanları , eşcinsel olanları ,lezbiyenleri , eşlerinin aldatanları ,evli olanlara sarkanları tecavüzcüleri tacizcileri , sapıkları , ahlaksızları , zinadan kötü yola düşenleri dua edip ıslahlarını istemek yerine onları kınayarak aşağılayarak, hor görüp küçümseyerek işlediğim ve işledikleri günahlarımdan ve günahlarından , kendi adıma (eşim ve soyu adına) ana babam adına , atalarım ve soyum ve zürriyetim adına Adem (aleyhisselam)dan kıyamete kadar geçmiş , yaşayan ve gelecek tüm sana inananların adına yarattığın zerreler adedince tevbe ettim (Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 adet 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Settar) 100 adet 

tevbeden sonra Adem (aleyhisselam)dan kıyamete kadar bu şekilde zina ve fuhşiyat günahları işleyen bütün müminler adına sadaka ver 


Genel Tevbeler 

ALLAHIM ! Dilimle söylediğim tüm beddua , lanet, küfür, isyan , yalan , gıybet ve küfürlü ahlaksız kötü sözlere dilimi bulaştırarak dil nimetine ettiğim nankörlükten tevbe ettim 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 adet 

ALLAHIM ! Gözümle gördüğüm , çirkin şeylere , başkalarının namusuna , avret yerlerine bakarak kirlettiğim göz nimetine ettiğim nankörlükten 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 adet 

ALLAHIM ! Kulağımla duyduğum »dinlediğim şehevi çalgılara , isyan dolu sözlere , gıybet faydasız ve boş sözlere bunları dinleyerek kulak nimetine ettiğim nankörlükten 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 adet 

ALLAHIM ! Elime insanlara ettiğim haksızlıklardan hakkım olmayana el uzatmaktan insanların mallarına haksız yere el koymaktan elimi harama bulaştırmaktan elimle insanlara zulmetmekten el nimetine ettiğim nankörlükten 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 adet 

ALLAHIM ! Ayağımla gittiğim , haram yerlere , gayri meşru işlere , haram olan şeyleri taşıyarak ayak nimetine ettiğim nankörlükten 

(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 adet 

ALLAHIM ! Bedenimle bilmeyerek yada bilmeyerek »işlediğim bütün günahlarımdan tüm mahlukata , insanlara , hayvanlara »gördüğüm ve göremediğim bütün canlılara yaptığım eziyetten »zulümden haksızlıklardan beden nimetine ettiğim nankörlüklerden 
(Tevbe ettim Estağfirullah ya Gaffar) 100 adet 


İSM-İ AZAM TEVBESİ 

Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği ALLAHIM 
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği ALLAHIM 
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Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı ALLAHIM 

Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı ALLAHIM 

Ey azamet ve Kibriya sahibi olan ALLAHIM 

“Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler zümresine kat. ” 

Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen El-Alim!Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden affını dilenmeye geldim. Ey benim güzel Mahbubumltevbe kapıları kapanmadan, hüsrana uğrayanlardan olmadan ve ölmeden sana kavuşmaya geldim. Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırmada sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk eden, fenalıktan men eden YA VEDÜD! Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti. Beni Arındır YA KUDDÜS! Günahlarımı ört YA SETTAR, Affeyle YA GAFFAR! Tevbemi kabul eyle Ya TEVVAB! Merhamet YA RAHMAN! Bağışla YA RAHİM! Hidayet ver YA HADİ! Emin kıl YA MÜ’MİNİAmin.. amin. .amin “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

Eûzubillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. 

ALLAHIM ! ;Senin Uluhiyetine, İlahlığına, Mabudiyetine, İbadet edilmeye layık olmana, Malikiyetine, Herşeyin sahibi olmana, Rububiyetine, Yarattıkları ile Herşeyin Rabbi olduğunun ilanına, Vahdaniyyetine, Kainatta benzersiz ve bir olmana, Hakimiyetine, Kainat üzerindeki iktidarına ve egemenliğine, Samediyetine, Herşeyin sana muhtaç oluşuna, Hâlıkiyetine, Herşeyin seninle varoluşuna, senin zahiri ve batini bütün isim ve sıfatlarına karşı işlemiş olduğum bütün Şirk ve isyanlarımdan ve Yarattıklarını sana ortak koşmaktan, yarattıklarına senden daha fazla muhabbet, şefkat veya düşmanlık etmekten, işlerimde senin adınla başlamamaktan ve işlememekten, senin adınla vermemekten ve almamaktan, senin adına ve namına olmayan sahiplenmelerimden, senin adına ve namına başlamayan bütün amellerimden, senin adına olmayan hüküm ve kararlarımdan, tam bir ihlas ile senin adına yapmadığım ibadetlerimden, zikirlerimden, şükürlerimden, hayırlardan, sadakalardan, iyiliklerden, yardımlardan, zikirlerden, yarattıklarını senin rızan ve isimlerinle övmemekten, ne güzel yaratılmış dememekten, yarattıklarında kusur bulmaktan, senin adına olmayan aşktan, sevgiden, evlilikten, evlat sahibi olmaktan, merhametten, şefkatten ve muhabbetten, şükürsüzlükle ve senin adın ile başlamayan sabahtan, akşamdan, uyumaktan, kalkmaktan, yürümekten, seyahatten, zaman ve para harcamaktan, yemekten, içmekten, giymekten, senin Allah (c.c.) adınla yalan yemin etmekten ve konuşmaktan, senin Allah (c.c.) 
ismine bilerek veya bilmeyerek yüz bin defa hâşâ ve kellâ! İnkar, şirk, isyan ve hakaret ve sözlerinde bulunmaktan, kaza ve kadere karşı gelmekten, hayatımdaki olaylara, iyiliklere, hayırlara, şerle re, musibetlere, ölümlere, ayrılıklara, üzüntülere, kederlere, mutluluklara, sevinçlere karşı tam teslimiyet göstermemekten, şükretmemekten ve Allah (c.c.) ismine isyan etmekten, her şeyin kendiliğinden olduğunu dile getirmekten, senin Allah (c.c.) adın ile adak adamaktan, yalan yemin etmekten, söz verip yerine getirmemekten, seni yaptığım ve yapacağım işlerde yalancı şahit göstermekten, senin adını kullanarak kendimi insanlara iyi göstermekten, senin adını kötüye kullandığım bütün söz ve davranışlarımdan, insanları, (eşimi, çocuklarımı) annemi, babamı, kardeşlerimi, sevdiklerimi, bir şükür nimeti olarak görmeyip seni unutturacak veya isyan ettirecek bir sevgiyle onlara bağlanmaktan veya bana verdiğin Anne Baba, kardeş, akraba, eş ve çocukları reddederek onlara gizli veya açık kin, öfke ve nefret beslemekten, Allah (c.c.) ismine büyüklenmekten, kibirlenmekten, böbürlenmekten, senin adını karıştırdığım ve Allah (c.c.) adınla talep ettiğim tüm çirkin sözlerimden, fiillerimden, kötülüklerimden, bela, kahır ve lanet sözlerimden, Allah (c.c.) ismine yaptığım bütün isyan, şirk, ve küfür sözlerimden, senin Allah (c.c.) ismini kullanarak yüz bin defa hâşâ ve kellâ! Allah cezanı versin, Allah belanı versin, Allah canımı alsın, Allah canını alsın, Allah’ın laneti üzerine olsun, Allah yazdıysa bozsun, Allah’ın cezası, Allah’ın belası, Allah şahidimdir, Allah adına yemin ederim ki, Allah kahretsin, Allah baba, Allah’ına kadar, Allah’ın yok mu gibi ağzımdan çıkan tüm şirk, isyan, lanet, bela ve kahır sözlerimden ve SANA SÖYLEDİĞİM TÜM YALANLARIMDAN, SANA ATTIĞIM TÜM İFTİRALARIMDAN, AZABINA VE DÜNYA VE AHİRETTE CEZA ÇEKMEMİZE SEBEP OLAN BİLDİĞİM VE BİLMEDİĞİM BENİM, SOYUMUN VE ZÜRRİYYETİMİN İŞLEDİĞİ Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına TÜM HATA VE GÜNAHLARDAN YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNGE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA ĞAFFAR 

Tevbe ettim estağfirullah Ya Ğaffar (100 tekrar) 
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“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

Eûzubillahimineşşeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm. 

ALLAHIM ! Bütün hacetlerimizi, istek ve azularımızı bitmek ve tükenmek bilmeyen sonsuz rahmetinle temin eden, kullarına iyi ve kötü olarak ayırmadan hazine-i rahmet kapısını açan, yarattıklarını kendisinden başkasına muhtaç etmeyen ve her türlü ihtiyaçlarına cevap veren, son derece merhamet ve şefkat eden sensin RAHMAN OLAN ALLAH’IM; Senin verdiğin hayat nimetini, sağlığımı, sıhhatimi, afiyetimi, mutluluklarımı, maddi ve manevi zenginliği, yediğim, içtiğim, giydiğim, kullandığım tüm nimetleri karşılıksız veren YA RAHMAN., ve diğer isimlerine bilmeyerek, şükretmeyerek yaptığım tüm nankörlüklerden, anne-baba (eş ve evlat) gibi şefkat ve merhamet varlıklarına nankör davranmaktan, verdiğin hayata, var olmaya, varlığıma, yaşamaya, sonsuz rızıklara, koruyan ve esirgeyen lütfuna şükürsüz davranmaktan, lanet ve kahır okumaktan, senin YA RAHMAN isminle başlamadan geçen her bir gün ve saatlerin gafletinden, bütün mülk ve nimetlerin sahipliğini kendimden bilmekten, nimetleri kötüye kullanmaktan, inkar etmekten, lanetlemekten, kusur bulup beğenmemekten, küçümsemekten, kendiliğinden geldiğini söylemekten, senin adınla başlayıp bitirmemekten, nimetlere benim demekten, bizlere verdiğin sonsuz merhamet ve şefkat değerini bilmemekten, görmemekten, inkar etmekten ve nankörlükle karşılık vermekten, sana karşı acz, fakr ve şükür halinde olmamaktan, merhamet ve şefkat duygularımı kullarına karşı senin merhametinden ve şefkatinden fazla kullanmaktan, senden başkasının merhametine ve şefkatine sığınmaktan, YA RAHMAN isminden ümit kesmekten, sevdiklerimize senin Rahmetini unutturacak kadar körü körüne bağlanmaktan, YA RAHMAN ismine yaptığım, soyumun ve zürriyetimin yaptığı, ve Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına bütün şirk, inkar, isyan, lanet, bela, kahır söz fiil ve davranışlardan. .YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA RAHMAN 

Tevbe ettim estağfirullah Ya Gaffar (100 tekrar) 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

ALLAHIM ! ; verdiğin rızık ve nimetlere şükretmeyerek, tabiata ve tesadüfe vererek, senin merhamet ve şefkatini inkar ederek, rahmetinden ümit keserek, günah ve hatalarımı senin rahmetinden ve merhametinden büyük görerek, tevbe etmeyerek, tevbelerimde affedilmeyeceğimi düşünerek ve affedilmeyeceğime inanarak, yaratılışımda ve hayatımda ve hayatımın devamında tecelli eden ve tüm kainatı, dünya ve ahreti kuşatan, kullarına şefkat ve merhamet ile muamele eden, Rahmetinin gazabını geçtiğini ilan eden RAHİM isminin tecellisinden gaflete düşerek, Lain şeytan ve şeytana tabi olanlar misali senin rahmetinden ümit keserek yaptığım, soyumun ve zürriyetimin yaptığı, ve Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına bütün şirk, inkar, isyan, lanet, bela, kahır söz fiil, davranışlarından ve ümitsizliklerden.. YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA RAHİM.. 

Tevbe ettim estağfirullah Ya RAHİİM (100 tekrar) 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

YA FERD YA ALLAH ! Yarattığın canlıların vazifelerinden, görevlerinden, varlıklarından şüpheye düşmekten, düşürmekten, inkar etmekten, senin tek ve bir olan, eşi ve benzeri olmayan vacib ül vücuduna ve vahdetine karşı inkara ve isyana düşmekten, yüz bin defa hâşâ ve kellâ! Yarattıklarını ve kullarını sana eş ve benzer tutmaktan, sana benzetmekten, seninle kıyas etmekten, insanları putlaştırmaktan, firavunlaştırmaktan, yüceltmekten, kusursuz görmekten, yardımcı görüp yardım ve medet beklemekten, kendimi beğenmekten, kusursuz görmekten, beğenilmekten, övülmekten, kainatta ve yeryüzündeki olayları ve neticeleri kendiliğinden bilip Ferdiyetini inkar etmekten, başkalarını da yanıltmaktan, yeryüzündeki canlıları beğenmemekten, hakaret ve inkar etmekten, küçümseyerek ( ne biçim demekten, ne çirkin demekten, nasıl yaratmış demekten) kusur bularak Allah’ım seni eleştirmekten, benim ve her bir canlının istek ve ihtiyaçlarını kolayca temin edebilen senin zatı kudretinden bilmeyip insanlardan bilmekten, YA FERD ismine yaptığım, soyumun ve zürriyetimin yaptığı, ve Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına şirk, inkar, 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isyan, lanet, bela, kahır sözlerimden ve davranışlarımdan YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH 

Tevbe ettim estağfirullah Ya FERD (100 tekrar) 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

YA HAYY YA ALLAH ! Her şeye hayat veren, belli bir zamana kadar yaşamlarını devam ettiren , yaşatan, hareket ettiren, süreklilik veren, hayatlarını idare eden, işlerini düzenleyen ezelî -ebedî ve diri olan, gerçek hayat sahibi olan ,HAYY olan Allahım . İlmi, merhameti, kudreti ile her şeyi kuşatan, ölmüş bir baharı yeniden halk eden, kainat sarayını ikram ve hediyeleri ile sürekli doldurup boşaltan, yeniden yaratmaya muktedir olan, varlığını ve diriliğini yarattıklarıyla gözler önüne seren HAYY Olan ALLAH’IM ! 
Hayatı veren devam ettiren ve alacak olan hay ve kayyum olan yalnız sensin. Allah’ım hayatın kainatın en önemli sonucu olduğunu unutup, hayatı vereni tanımayarak, dünyaya ve gaflete dalarak, verdiğin hayatın kainatın en parlak nuru olduğunu unutup karanlık ve boş zannederek, vermiş olduğun hayatı çirkin görüp hakaret ederek, vermiş olduğun hayatın en olgun en mükemmel tam olması gerektiği gibi yaratılmasına rağmen HAYY isminin tecellilerini eksik ve kusurlu görerek, vermiş olduğun hayatın kainatın en güzel cemal ayinesi olmasına mukabil çirkin görüp isyan ederek, hayatı yaratanın ve hayatın devamını sağlayanın ve idare edenin sen olduğunu unutarak, Tabiata tesadüfe ve sebeplere saparak, emanet olarak vermiş olduğun hayatın düzenli bir şekilde bir birlik göstermesine mukabil başıboş zannederek, HAYY ismiyle kainatta yaratılan en küçük bir mahlukatı herşe ile alakadar yaratmana mukabil tahkir edip başı boş ve gereksiz görerek, fevkalade bir harikayı sanatı ilahiye olan hayatı sıradan ve basit görerek, Hayatın; varlığına ve birliğine şahit olan delillerin en parlağı olmasına mukabil, o delillere kulak asmayarak, o delilleri görmeyerek, Görmek, işitmek, tatmak, hissetmek gibi bütün duyguların esası hayat olduğunu unutarak.. .Kulluk, ibadet, hamd ve şükür için bize verdiğin bu hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye tercih ederek, zevk ve sefaya düşmekten, nefsimin istek ve arzularına göre hayatımı sürdürmekten, hata ve günahlarımın affı için verilen zamanı boş ve faydasız işlerle geçirmekten, kendimin ve başkalarının hayatını dilimle lanetlemekten, günahları terk etmek yerine günahta aşırıya gitmekten, Kur’an ve Sünnete yüz çevirerek yaşamaktan, dua ve tevbelerimi geciktirmekten, hayatı ve hayatımı devam ettiren nimetlerini inkar etmek ve küçümsemekten, kendimin ve başkalarının hayatını beğenmemekten, verdiğin hayat nimetlerine şükür etmemekten, ibadet ve zikir ile bir hayat sürdürmemekten, hayat nimetini bedenime, ruhuma, dünyama ve ahiretime zarar verecek şekilde kullanmaktan, hayat verdiğin bütün canlıları küçümsemekten, beğenmemekten, inkar etmekten ve zarar vermekten, isyan, şirk, beddua, lanet okuma, kınama, aşağılama, dedikodu, gıybet, haram yeme ve alkol alma gibi isyan ve senin yasakladığın günahlarla hayat sürdürmekten, verdiğin hayatı ve nimetleri lanetleyerek ölmeyi istemekten, intihara teşebbüs etmekten, başkalarının hayatlarına zarar verecek teşebbüslerde bulunmaktan, yaşama hakkı verdiğin canlıları incitmekten ve hayatlarına son verecek davranışlarda bulunmaktan, verdiğin hayat nimetlerini sıradan ve basit olarak görmekten, Esma’ül Hüsna’nın isimleriyle hayata ve yaşamaya bakmamaktan, Allah’ım senin varlığından, diriliğinden, ezeli ve ebedi olduğundan şüpheye düşmekten, ölmeyecek gibi yaşamaktan, verdiğin hayata ve hayatımın devamına yaptığım ve HAYY ismine yaptığım bütün şirk, isyan, küfür, lanet, bela, kahır söz, fiil ve davranışlarımdan, gafletle geçen ömrümün saniyeleri saliseleri adedince ben sana tövbeler ettim... 
ALLAHIM ! Senin HAYY İsmin dünyayı güzelleştirip ışıklandırarak ebedi hayatı, baki alemleri bize haber vermesine mukabil dünya ve ahiret hayatıma zarar vererek yaptığım ve dahi soyumun ve zürriyetimin yaptığı ve dahi Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların dahi işlediği yaptığı şirk, inkar, isyan, lanet, bela, kahır sözlerinden, fiillerden, davranışlardan ve hayatlardan ben kendi adıma ve onlar adına da YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA HAYY! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya HAYY (100 tekrar) 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

YA KAYYUM YA ALLAH ! Ey alemlerin yegane yaratıcısı olan Allah'ım zâtında, sıfatında, işlerinde, eşsiz ve benzersiz sürekli sonsuz ve kalıcı olduğunu ve Ortağın olmadığını, Tedbir, terbiye ve idare senin elinde olduğunu, hiçbir şekilde eş ve benzerin ve ortağın olmadığını, ve kainattaki bütün mevcudatın tedbir 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terbiye ve idaresi senin tasarrufunda olduğunu, gaflet ve dalalet içinde, dar anlayışımla ve noksan aklımla, dağınık fikrimle, KAYYUM isminin kainattaki tecellilerini, sebeplere ve tabiata tesadüfe havale ederek YA KAYYUM ismine karşı işlediğim bütün şirk ve isyanlarımdan, söz fiil ve davranışlarımdan, Saatleri, günleri, ayları ve yılları dilimle lanetlemekten, beğenmemekten, hayatını devam ettiren canlılara bilerek veya bilmeyerek zarar vermekten, ibadetlerime ve kulluğuma zarar vererek sürekli geçmiş hayatımı konuşmaktan ve kötü olarak bahsetmekten, gelecek zamanımı düşünüp, elem ve kederlere dalarak hayatıma, bedenime, ibadetlerime zarar verecek söz, fiil ve düşüncelerde bulunmaktan, geçmiş zamanımdaki hata ve günahlarımdan istiğfar etmemekten, Bitmek tükenmek bilmeyen şükür nimetleri içinde rızık endişesine düşmekten, gelecek için senden ümidimi kesmekten, hayatımın devamı için verdiğin nimetlerini, bedenimi ve azalarımı, hayatın ve hayatımın devamına hizmet edenleri inkar ve tahkir etmekten, beğenmemekten, kusurlu ve noksan görmekten, küçümsemekten, hayatımda başıma gelen bela ve musibetleri kendimden bilmeyip, yüz bin defa hâşâ ve kellâ! Allah’ım seni suçlayarak; Allah’ım beni bu dünyaya neden getirdin, Allah’ım canımı alda kurtulayım, Allah’ım beni duymuyor musun, Allah’ım beni görmüyor musun, Allah’ım nerdesin, Allah’ım bana bu kaderi neden yazdın, Allah’ım beni unuttun mu, Allah’ım olmaz olsun bu hayat, lanet olsun bu hayata, böyle hayatın Allah belasını versin diyerek gibi küfür ve isyan sözlerimden, hayat ve yaşam adına verdiğin ve hayatın devamını sağlayan bütün nimetleri elimle ve dilimle şirk, isyan, bela, lanet, kahır, sözlerimle, hayatımı ve hayatımın devamını kendi hakkımda lanetlemekten, ve HAYY ve KAYYUM isimlerinin tecellisi ile mazhar olduğum nimetlerini kendi hakkımda belaya, cezaya, azaba, işkenceye çeviren YA KAYYUM ismine yaptığım, soyumun ve zürriyetimin yaptığı, ve Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yaptığı ve yapacağı. .şirk, inkar, isyan, lanet, bela, kahır sözlerinden, davranışlardan nankörlük ve şükürsüzlükler ile yaşamaktan YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA KAYYUM! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya KAYYUM (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

YA HAKEM YA ALLAH ! Kur’an-ı Kerim’in Nuruyla, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnet-i seniyesi ahlakı ve hayatıyla, evliyaların hakkı doğrular ilimleriyle biz aciz ve cahil kullarını aydınlatan, Esma-ül Hüsna’nın cilveleriyle, aklımıza ve kalbimize iman kapılarını açan, Doğruyu-yanlıştan, güzeli-çirkinden, iyiyi-kötüden, hakkı-batıldan ayıran doğru yola davet eden 
YA HAKEMlAllah’ım mutlak hüküm ve hikmet sahibi yalnız sensin. Allah'ım gaflet ve dalaletim sebebiyle hayrın ve şerrin senden geldiğini unutarak hakkımda verdiğin hükme rıza göstermeyip, sana güvenmeyerek ve teslim olmayarak, tevekkül etmeyerek, acizliğimi, zayıflığımı, güçsüzlüğümü, kusurlarımı, hatalarımı unutarak her şeye hakim olmaya çalışarak, Kuran'ı Hakimin hükmü ile amel etmeyerek, senin yarattığın, takdir ettiğin, hüküm verdiğin, bütün icraatlarını tahkir edip beğenmeyerek, isyan ederek, senin hâkimiyetine, adaletine, hüküm ve emirlerine, takdirine zıt olan tüm söz fiil ve davranışlarımdan Senin hükümlerine karşı büyüklenmekten, senin doğru dediğine yanlış demekten, senin kötü dediğine iyi demekten, batıl dediğine hak demekten, kendi bildiklerimle amel etmekten, emir ve yasaklarını sorgulamaktan ve yapmamaktan, günah ve hatalarımın ayrımını yapmayıp kötü alışkanlıklarımı doğru görmekten ve yapmaya devam etmekten, haram şeylere helal, helal şeylere haram demekten, senin hak yolunda giden kullarının davetlerine kulak vermemekten, inanmamaktan ve yüz çevirmekten, YA HAKEM isminde şüpheye düşmekten, sorgulamaktan, günahlarımda ısrar etmekten ve vazgeçmemekten, iman yolundan sapmaktan, tövbe etmiş affettiğin kullarına günahkâr demekten, hurafe ve batıl inançlara taraf olmaktan ve inanmaktan, batıla başkalarını da inandırmaktan, senin hüküm verdiğine yanlış demekten, kafir topluluğunun hayatlarını, yaşamlarını beğenmekten ve onlar gibi yaşamaktan, İslamiyet’te olmayan haram şeyleri İslamiyet’e karıştırmaktan ve dininde olmayanlara var demekten, sevmediğini sevmekten, emirlerine karşı gelmekten, kendi nefsime göre değiştirmekten, Kur’an’a ve sünnete göre hayat yaşamamaktan, dinime ve inancıma zarar veren batıl inançları terk etmemekten, verdiğim sözleri yerine getirmemekten, kaderime rıza göstermeyip isyana düşmekten, hakkımda verdiğin hayırları şer bilmekten, başıma gelen bela ve musibetlerde seni suçlamaktan, YA HAKEM ismine yaptığım bütün şirk, isyan, inkar, kahır, bela, lanet, beddua söz, fiil ve davranışlarımdan, soyumun ve zürriyetimin yaptığı, ve Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek 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tüm inananların yaptığı ve yapacağı. .şirk, inkar, isyan, lanet, bela, kahır sözlerinden ve davranışlardan ve yanlış hükümlerden... YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA HAKEM ! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya HAKEM (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

Allah’ım bizlere hak ettiklerimizi verensin, bizleri bizden daha iyi bilensin, senin hükmün olmadan hiçbir şey, hiçbir hadise meydana gelmez ve hiçbir kuvvet yoktur ki senin hükmüne karşı gelsin, bozsun ve geri çevirsin. Mutlak hüküm ve hikmet sahibi yalnızca sensin! 

YA ADL YA ALLAH ! Her hayat sahibine hukuku hayatını kemal-i mizanla veren, her şeye hassas ölçülerle vücud veren, suret giydiren, yerli yerine koyan, iyiliklere güzel neticeler, fenalıklara fena neticeler veren, asla zulmetmeyen, kullarına son derece şefkat ve merhamet eden, doğru yola sevk eden, günahlarımızdan ve kusurlarımızdan dolayı hemen cezalandırmayan YA ADL! Allah’ım Adil-i mutlak yalnız sensin. Senin adaletinden şüphe ederek, hükmüne ve adaletine karşı çıkıp isyan ederek, Hikmetini bilmediğim icraat ve hükümlerin Hakkında kötü düşünüp şüphe duyarak, yanlış hüküm verdiğim Ademoğlunun küçük büyük her amelinden hesaba çekileceğini unutup bilmeyerek, adaletinin ve hükmünün tam tecelli edeceği mahkemeyi kübrayı unutup iman etmeyerek, haksız şikayetler ederek, Senin YA ADL ismine şirk koşup isyan etmekten, adaletine karşı gelmekten, hata ve günahlarım sebebiyle başıma gelen bela ve musibetleri senden bilmekten, sana ve yarattıklarına karşı, kullarına karşı haksızlıklarımı kabul etmeyip hak dava etmekten, sürekli haksızlığa uğradığımı düşünmekten, verdiğin hayatı ve yaşamı beğenmemekten, rızkıma ve kaderime rıza göstermemekten, kullarına ve yarattığın canlılara zulmetmekten, hakkım olmayan nimetlerde ve işlerde hak dava etmekten, nefsime zulmetmekten, başkaları hakkında adaletsizce karar vermekten, yalancı şahitlikte bulunmaktan, yalan söylemekten, çıkarım için zalim ve zorba olmaktan, kullarını ve yarattığın canlıları ve kainatı eksik ve noksan bulmaktan, kullarının kusurlarıyla alay etmekten, zürriyetimde yapılan miras paylaşımlarında hakkım olmayan mal ve mülkleri sahiplenmekten ve kullanmaktan yediklerimi, giydiklerimi, rızkımı, hayatımı, kazançlarımı beğenmemekten, başkalarının hayatlarını kıskanmaktan, başkalarının kötülüğünü istemekten, bedenimi ve azalarımı kusurlu bulmaktan, eksik görmekten, başkalarına benim hayatımdan daha iyi hayat verdiğini söylemekten ve sana isyan etmekten, haksızlık ve adaletsizlik yolunda işlediğim günahlarımdan, yapıcı olmayıp yıkıcı olmaktan, insanlar arasında eşit ve adaletli davranmamaktan, adaletsizliği savunmaktan, adalet sahibi olmayan insanlara taraf olmaktan, senin EL ADL ismine güvenmemekten, haksızlığa uğradığımda senin adaletine sığınmamaktan, senin EL ADL isminle olmayan isteklerimden, huzur’u mahşerdeki ve dünyadaki adaletine güvenmemekten, senin adaletini küçümsemekten, adaletsiz olmaktan, adaletsiz davranmaktan, adaletsiz davrandığına inanmaktan, adaletine iftira atmaktan, haksız ve zalimi savunmaktan, insanların arasını karıştıran fitneci ve bozgunculara taraf olmaktan, insanların adaletini senin adaletinden üstün tutmaktan, adil davranan insanlara iftira atmaktan, hakkımızda verdiğin hükümle teslim olmamaktan, adaletsizce işler yapmaktan, bizim ve insanların başlarına gelen ve ADL isminin tecellisi olan bela ve musibetlerin ardındaki hikmet ve gayeleri bilmeyerek, ve bizim ve canlıların başlarına gelen bela, musibet, ceza ve azaplarda GERÇEK SEBEP VE HİKMETLERİNİ BİLMEDEN SENİN ADALETSİZLİĞİNE VE ADALETSİZ DAVRANDIĞINA HÜKMEDEREK, yüzbin defa tövbe haşa... bu dünyada adalet yok, zalimlerin dünyası, böyle adalet olmaz olsun, Adaletin nerde Allah’ım gibi sözler ile senin EL ADL ismine yaptığım bütün şirk, isyan, küfür, lanet, beddua, bela, kahır, inkar sözlerimden, fiil ve davranışlarımdan, soyumun ve zürriyetimin yaptığı, ve Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yaptığı ve yapacağı şirk, inkar, isyan, lanet, bela, kahır sözlerinden ve adaletsiz davranışlardan YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE 

Tevbe ettim estağfirullah Ya ADL! (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

YA KUDDÜS YA ALLAH ! Allah’ım; kötü hasletler, batıl itikatları, günahlar, bidatlar, hatalar ile maddeten manen ruhen kalben aklen kirlenmeme sebep olduğum, Kainatın ve mevcudatın bir düsturu olan 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temizliğe nezafete karşı işlediğim maddi ve manevi bütün günahlardan, kötü ahlaklı olmaktan, nefsimin kötü arzu ve isteklerinden, manevi hastalıklarla ruhumu kirleten günah ve hatalarımdan, haram yemekten, dilimle günah söz söylemekten, ayaklarımla günah için yürümekten, gözlerimle harama bakmaktan, kulaklarımla kötü söz işitmekten, sana şirk koşan bir akıldan, azgın bir nefisten, günahlarımın çirkinlikleri ile bedenimi ve ruhumu lanetlediğim bütün sözlerimden ve davranışlarımdan, maddi ve manevi bulaştığım bütün günah kirlerinden, gaflet içinde yaşamaktan, yarattıklarını kusurlu görmekten, verdiğin şükür nimetlerine pis demekten, kalbimi ve aklımı dünya ile alakalı işlerle meşgul etmekten, sağlığımı ve zamanımı fani yerlerde tüketmekten, tövbe ve dualarımı geciktirmekten ve yapmamaktan, başıma gelen musibetlerde seni kusurlu bulmaktan, nefsimi kusursuz görmekten, yarattıklarına pis demekten, yarattıklarını kusurlu görmekten, yediğim, içtiğim giydiğim, kullandığım bütün nimetleri pis ve kirli diyerek lanetlemekten ve günahlarımla kirletmekten, beğenmemekten, senin YA KUDDÜS! İsminden ümidimi kesmekten, yaptığım tevbe ve dualardan sonra arınmadığımı düşünmekten ve söylemekten, YA KUDDÜS! ismine yaptığım bütün şirk, isyan, lanet, beddua, inkar, kahır, bela, intizar sözlerimden ve davranışlarımdan, soyumun ve zürriyetimin yaptığı, ve Adem aleyhissalamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yaptığı ve yapacağı. .şirk, inkar, isyan, lanet, bela, kahır sözlerinden ve nezafetsiz ve kirli hayatlardanYARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA KUDDÜS! ... 

Tevbe ettim estağfirullah Ya KUDDUS (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

ALLAH'IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESME TEVBESİ 

YA TEVVAB! Tevbelerimi geciktirmekten, nefsimi temize çıkarmaktan, namazı terk etmekten, ibadetlerimi yapmamaktan, islamiyeti tam olarak yaşamamaktan, günahlarımı büyük görüp senin rahmetinden ümidimi kesmekten, günahlarımda ısrar etmekten, günahlarımdan kalben pişman olmamaktan, tevbelerimi kabul etmediğini söylemekten, samimi bir dil ve kalp ile tevbelerimi ve dualarımı yapmamaktan, bağlayıcılığına güvenmemekten, senin isim ve sıfatlarınla tevbe etmemekten, Allah’ım senin rızan ile yapmadığım bütün işlerimden, kullarından tevbe etmiş kimseleri ayıplamaktan, kınamaktan ve onlara iftira atmaktan, Allah’ım tevbelerimi neden kabul etmiyorsun diyerek YA TEVVAB! 
İsminden ümit kesmekten, isyan etmekten, lanet ve bela okumaktan, emir ve yasaklarına uymamaktan, elimle ve dilimle günah işlemekten, dualarımın ve tevbelerimin kabulüne engel hata ve günahlarımdan, Kur’an’ın emir ve yasaklarına uymamaktan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini terk etmekten, günah ve kusurlarımı senin rahmet ve merhametinden büyük tutmaktan, tevbe ettiğimde tevbemin kabul edilmediğini düşünmekten ve öyle davranmaktan, tevbe ederek günahlardan arınmak yerine Allah’ım günahlarımı bu dünyada çekeyim demekten, TEVBE, DUA VE İBADETLERİN KABUL MAKAMINDA SENİN ARINDIRAN VE TEVBELERİ KABUL EDEN VE KABUL EDECEĞİNE DAİR VAADİNDE ALLAH’IM SENİ SUÇLAYARAK VE SENİ VAADİNDEN DÖNER VEYA DÖNEBİLİR DİYEREK, YA TEVBEM KABUL OLMASSA, YA TEVBEM KABUL EDİLMESSE, YA TEVBEMLE ARI NAM ASSAM GİBİ SÖZLER İLE SENİN KUDDÜS İSMİN İLE ARINDIRMANA VE TEVVAB İSMİNLİE TEVBELERİ KABUL VAADİNE VE KABUL ETMENE KARŞI YA TEVVAB! İsmine yaptığım bütün şirk, isyan, bela, lanet, kahır, intizar ve inkar, şüphe sözlerimden ve davranışlarımdan YARATTIĞIN KATRE VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA TEVVAB! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya ĞAFFAR (100 tekrar) 

YA GAFFAR ! Ve kul olarak tevbe ettikten sonra nefis ve şeytana uyarak tekrar aynı hata ve günaha düştüğümde tevbeleri tekrar tekrar kabul eden YA GAFFAR ismini unutarak veya Nefs ve şeytanın unutturması ile ŞİRK, İSYAN VE ÜMİTSİZLİĞE girerek senin rahmetinden ümit kesmekten ve tekrar tevbe ettiğimde affedilmeyeceğimi düşünerek veya söyleyerek affediciliğinden ÜMİT KESEREK İŞLEDİĞİM tüm ŞİRK, İSYAN, HATA VE GÜNAHLARIMDAN TEVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA GAFFAR 

Tevbe ettim estağfirullah Ya ĞAFFAR (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 
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ALLAHIM ! İftira atmaktan, kibirlenmekten, insanlar hakkında sû-i zan yapmaktan, dedikodu yapmaktan, haram yemekten, faiz yemekten, çirkin söz ve davranışlarda bulunmaktan, nefsimi temize çıkarmaktan, kendimi beğenmekten, her zaman haklıyım demekten, kendimi kusursuz görmekten, sürekli insanları suçlamaktan, YARATTIĞIN KATRE VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA TEVVAB! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya GAFFAR (100 tekrar) 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

ALLAHIM ! sabahlara, akşamlara, günlere, aylara, yıllara lanet ve bela sözleri okuyarak hayatımı lanetlemekten, uyumaya ve uyanmaya lanet okumaktan, iklimlere ve mevsimlere lanet ve bela okumaktan, yediklerime, içtiklerime, giydiklerime lanet okumaktan, hayatıma ve yaşamaya lanet ve bela okumaktan, doğduğum güne lanet okumaktan (Dünyaya geldiğim güne lanet olsun demekten) geçmiş günlerime lanet ve bela okumaktan, ölmeyi istemekten, intihar teşebbüsünde bulunmaktan (Allah’ım canımı alda kurtulayım, arabaların altında kalsam da ölsem demekten) başkasının yerine ölmeyi istemekten ( ölmüş biri için keşke senin yerine ben ölseydim, toprağın altında senin yerine ben yatsaydım, sen kalk ben mezarında yatarım demekten, ) aklıma lanet okumaktan (Allah’ım aklımı alda her şeyi unutayım demekten) vücut azalarımı lanetleyerek ( kör olsaydım da görmeseydim demekten, dilim tutulsaydı da söylemeseydim demekten, ayaklarım kırılsaydı da gitmeseydim demekten, ellerim kırılsaydı da almasaydım demekten, ölseydim de kurtulsaydım demekten, hastalık ve sakatlık hali istemekten) YARATTIĞIN KATRE VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA TEVVAB! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya TEVVAB (100 tekrar) 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

ALLAHIM ! annem ve babamı beğenmeyerek onlardan dünyaya geldiğim güne lanet ve bela okumaktan, elimle ve dilimle onlara eziyet etmekten ( keşke sizden dünyaya gelmeseydim demekten, annem ve babam değilsiniz demekten, annem ve babam yok demekten, annem-babam benim için öldüler demekten, annem- babam ölseler de kurtulsam demekten, olmaz olsun senin gibi anne veya baba demekten, YARATTIĞIN KATRE VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA TEVVAB! 
Tevbe ettim estağfirullah Ya ĞAFFAR (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

ALLAHIM ! kardeşlerimi beğenmemekten, onlarla küs kalmaktan ve kalplerini kırmaktan, kıskanmaktan, haklarına göz koymaktan, kardeş hukukunu çiğnemekten ve onlara saygı göstermemekten, Allah için onları sevmemekten, şefkat ve merhamet etmemekten, dövmekten, elimle ve dilimle eziyet etmekten, lanet ve bela okumaktan, YARATTIĞIN KATRE VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA TEVVAB! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya TEVVAB (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

ALLAHIM ! Evladıma (evlatlarıma) elimle ve dilimle yaptığım zulümlerden, döverek eziyet etmekten, bela ve lanet okumaktan, dünyaya getirdiğim güne lanet ve bela okumaktan ( keşke seni dünyaya getirmeseydim, doğduğun güne lanet olsun, yerin dibine gir, öl de kurtulayım, olmaz olsun senin gibi evlat, gün yüzü görme, evin-ocağın yıkılsın) diyerek yaşamlarını ve mürüvvetlerini lanetlemekten YARATTIĞIN KATRE VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA TEVVAB! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya TEVVAB (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

ALLAHIM ! kendimin ve başkalarının lanetlenmesine sebep olan yüz bin kere hâşâ ve kellâ! Senin yüce isminin yanına yakışmayacak şekilde kötü ve çirkin sözler ekleyerek Allah canımı alsın, Allah belamı versin, Allah cezamı versin, Allah kahretsin, Allah yazdıysa bozsun, lanet olsun bana, Allah cezanı versin, Allah belanı versin, Allah’ın cezası, Allah’ın belası, Allah seni kahretsin, lanet olsun sana, Allah canını alsın, Allah gün yüzü göstermesin, Allah’ım nerdesin, Allah’ım beni duymuyor musun, Allah’ım beni görmüyor 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musun, Allah’ım beni unuttun mu, Allah kaderimi kötü yazmış, Allah beni sevmiyor, Allah bana yardım etmiyor, Allah bana rızık vermiyor, Allah bana sağlık vermiyor diyerek kendi kendimi lanetlemekten ve başkalarını lanetlemekten ve sonrasında elimle ve dilimle yaptığım isyanların başıma bela ve musibet olarak bana gelmesinde seni suçlamaktan Kendi kusur ve hatalarımı görmemekten ve Başıma gelen bela ve musibetleri hak etmediğime inanarak senin kudretine ve rahmetine iftira atmaktan YARATTIĞIN KATRE VE ZERRELER ADEDİNCE TÖVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA TEVVAB! 

Tevbe ettim estağfirullah Ya TEVVAB (100 tekrar) 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

TEKEBBÜR-KİBİR TEVBESİ (ŞEYTANI ŞEYTAN YAPAN şirk ve isyanın tevbesi) 

(Alimlerin, şeyhlerin, mürşidlerin, liderlerin, hocaların yapması gereken Tevbe) 

Eûzubillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm. 

EY MÜTEKEBBİR OLAN ALLAHIM ! sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, sonsuz büyüklük ve azamet sahibisin, büyüklük ve yücelikte eşin ve benzerin yoktur, bizler ancak sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz. Bütün övgüler, büyüklük ve yücelikler sana aittir. Bütün acizlikler ve fakirlikler biz kullarınındır. Bizler senin huzurunda alnımız secdede sana kulluk ederiz, ellerimizi açar senden affını ve merhametini dileniriz.. 

YA MÜTEKEBBİR! Allah'ım; senin rububiyetine ulûhiyetine ve büyüklüğüne layık olacak ibadeti ve kulluğu asla layıkı ile yapamayacağımı unutarak, yaptığım ibadetlerde ve kullukta kendi ibadetimi ve kulluğumu beğenerek, senin büyüklüğüne ve yüceliğine lâyık ibadet yaptığımı düşünüp, yaptığım ibadet ve dualarda kibir ve benlik duygusu ile böbürlenerek, sonsuz rızık ve nimetlerin karşısında gerçek manada Şükredemeyeceğimi unutup Şükrettiğimi düşünerek, şükür ve ibadetlerimde ve yaptığım kullukta tekebbüre , Kibre girmekten ve Mutekebbir isminine karşı şirke düşmekten ve Verdiğin şükür nimetleri olan; iman, İslam, ilim, ibadet, takva, günahları terk etmek, mal, mülk, ev, iş, eş, meslek, sanat, evlat, ile gururlanmaktan, kibirlenmekten ve büyüklenmekten, kendimi başkalarından üstün ve büyük görmekten, insanları ve yarattığın bütün canlıları küçümsemekten, aşağılamaktan, bana verip başkalarına vermediklerin ile böbürlenmekten, verdiğin nimetleri, rızıkları, makamları, mevkileri, hidayetleri, hayırları, hasenatları kendimden ve nefsimden bilmekten, senin azametine karşı gelip kainattaki olayları ve durumları kendiliğinden olup bitiyor bilmekten, ben ve benim kelimelerini sürekli kullanmaktan ve senin olan mülkünü ve bana verdiklerini sahiplenerek kibirlenmekten, kazancımı ve rızkımı kendimde bilmekten, gelip geçici fani şeylere kalbimi ve gönlümü bağlamaktan, kibrin ve övünerek böbürlenmenin her şeklinden, kendimi beğenmekten, nasip ettiğin her türlü nimeti kendimden bilmekten, riyaya düşmekten, gösteriş yapmaktan, övülmeyi sevmekten, kendimi kusursuz görmekten, kibirlenerek tevbe ve dualarımı yapmamaktan, ahiretimi unutup dünyaya ve içindekilere bağlanmaktan, senin büyüklüğüne güvenmemeyip sığınmamaktan, insanlar arasında öne çıkmaya çalışmaktan, ölmeyecek gibi yaşamaktan, aczimi bilmemekten, dünyalık hırslara kapılmaktan, firavunlaşmaktan, şöhretten, şöhret hissi ile yaşamaktan, insanların iltifat ve övgülerini beklemekten ve hoşlanmaktan, sevilmek ve beğenilmek için çabalamaktan, makam ve mevki peşinde koşmaktan, insanların beni iyi görmesine ve övmesine yol açmaktan ve engellememekten, sürekli başkalarını kusurlu bulmaktan, kendi nefsimdeki kusurları görmemekten, nefsimi temize çıkarmaktan ve aczimi, fakrımı, kusur ve hatalarımı tekebbür ile sana itiraf etmemekten, büyüklenen ve kibirlenen insanları sevmekten, övmekten ve övülmelerine hizmet etmekten ve onlara taraf olmaktan, yüz bin defa hâşâ ve kellâ! İnsanları yüceltip sana eş koşmaktan, insanların beni sana yaklaştıracağına inanarak senin hidayetinin ve iman ve İslam nurlarının sadece senden değil onların elleri ile bana geleceğine inanmaktan, kullarını sana aracı tayin ederek Mekke müşriklerine benzeyip putların kendilerini sana yaklaştırdığına inandıkları gibi ACİZ VE FAKİR KULLARININ BENİ SANA YAKLAŞTIRDIĞINA İNANIP SADECE İLİM VE DUA İLE YARDIM EDEBİLECEKLERİNİ UNUTMAKTAN VE SADECE SENDEN YARDIM İSTEMEYİP KULLARINI VE SEBEPLERİ SENİN YARDIMINA VE HİDAYETİNE ORTAKÇILAR YAPMAKTAN insanları haddinden fazla övmekten, BÜYÜKLENMELERİNE HİZMET ETMEKTEN, KENDİMİ BAŞKALARINDAN İLİMDE ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, İBADETTE ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, KULLUKTA ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, TAKVADA ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, AKILDA VE ZEKADA ÜSTÜN 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GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, FİKİRDE ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, GÜNAHSIZLIKTA ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, SOYDA ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, MÜBAREKLİKTE ÜSTÜN GÖRMEKTEN VE DÜŞÜNMEKTEN, EL ÖPTÜREREK VE İNSANLARIN HÜRMET VE İLTİFATLARINI KABUL EDEREK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İLAN ETMEKTEN VE İNSANLARIN TEVECCÜH VE MUHABBETLERİNİ KABUL EDEREK İLTİFATI RAHMANİYYEYİ VE TEVECCÜHÜ İLAHİYYEYİ UNUTARAK İBADET VE KULLUKTA KENDİNİ ÜSTÜN GÖRMEKLE LANETLENEN ŞEYTANA BENZEMEKTEN VE TEKEBBÜR VE KİBİR İLE LANETLENENİN YOLUNA GİRMEKTEN, İBADETİN VE KULLUĞUN SIRRI OLAN KENDİ ACİZLİĞİNİ VE KUSURUNU GÖRMEK İLE KULLUKTA İLERLEMEYİ UNUTMAKTAN VE UNUTTURACAK HERŞEYDEN SANA SIĞINIYORUM VE ENANİYYETİN, EGONUN, VE BENLİĞİN ATEŞLEYİCİSİ VE ATEŞE ATICISI OLAN TÜM SÖZ, FİİL, DUYGU VE HAREKETLERİN HER ŞEKLİNDEN YA MÜTEKEBBİR! İSMİN İLE AZAMET VE BÜYÜKLÜĞÜN, ULULUĞUN VE YÜCELİĞİN SADECE SANA AİT OLDUĞUNU İLAN EDEREK, KALBİNDE ZERRE MİKTAR KİBİR OLANIN CENNETE GİRMEYECEĞİNDEN SENİN EL MÜTEKEBBİR İSMİNE SIĞINARAK, ACİZLİĞİMİ, FAKİRLİĞİMİ VE TÜM KUSURLARIMI SANA İTİRAF EDEREK KENDİ ADIMA, SOYUM VE ZÜRRİYYETİM ADINA VE ADEM ALEYHİSSALAMDAN KIYAMETE KADAR GEÇMİŞ, GELMİŞ VE GELECEK AYNI GÜNAH VE HATALARI İŞLEYEN VE İŞLEYECEK TÜM İNANANLAR ADINA YARATTIĞIN ZERRELER VE KATRELER ADEDİNGE TEVBELER ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA MÜTEKEBBİR 

Tevbe ettim estağfirullah Ya Mütekebbir (100 tekrar) 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 

EVLİLİK. AŞK r SEVGİ TEVBE ve DUASI 

Eûzubillahimineşşeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm. 

Bütün sevgilerim ve muhabbetlerim ancak ve ancak beni şefkat ve sevgi nimetleri ile kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah’adır ! 

ALLAHIM ! ben sevgi ve merhamet duygularımı kullarına karşı yanlış ve ölçüsüzce kullandım. Senin sevgini unutarak, senin takdirine teslim olmayarak, şükretmek yerine, nankörlük ederek, hakkımda şer olana hayır diyerek, ısrar ederek, benim diyerek, olmazsa olmaz diyerek, olmazsa ölürüm diyerek, kendim için ve nefsimin hesabına severek ve sevilerek yaptığım ve söylediğim bu isyanlara ve günahlara tevbeler ettim estağfirullah Ya Vedud. 

Tevbe ettim estağfirullah Ya Ğaffar (33 tekrar) 

Gözlerimdeki yaşlara ve kalbimde sancılara sebep olan acılar benim sevgi duygularımı yalnızca kullarına ve yarattıklarına yücelterek ve bu konuda Allahım onlar ile sana şirk yapılan aşkın ve muhabbetlerin cezasıdır. 

ALLAHIM ! kendim ve nefsim için sevdiğim insanlardan ayrılınca ve onlara kavuşamayınca seni suçlu buldum ve nankörce, hayata, yaşamaya, var olmaya, dünyaya gelmeye, evlenmeye, aşka, sevmeye, sevilmeye, sevdiklerime, ayrılmaya, ayrıldıklarıma, beni üzenlere, ağlatanlara, yarı yolda bırakanlara mutluluğuma, mürüvvetlerime ve ayrıldığım insanların mürüvvetlerine, lanet, bela ve beddua etmekten ve şirk ve isyana düşmekten, İsyanlarımdan ve intizarlarımdan 
Tevbe ettim estağfirullah Ya Ğaffar (33 tekrar), 

ALLAHIM ! sevinçlerim, hüzünlere, mürüvvetlerimi, mutsuzluklara ve sevdiklerim de ayrılıklara değişti. .Verdiklerine de isyan ederek, lanet okuyarak dilimle ve kendi ellerimle zehire çevirdim ve her saadetimde zehir i kendi ellerimle içtim.Gerçek Sevgili sensin Allahım ! 

ALLAHIM ! senin ızdırapsız muhabbetini bırakarak, insanlardan sevgi ve merhamet bekleyerek hata ve yanlışlarımın günahını sevdiklerime tutunduğum ellerimin sevdiğim kişilerce parçalanmasıyla ödüyorum. .Seni unutturacak ve senin adına olmayan her bir sevgi ellerimden nankörlük ve şükürsüzlüklerimle alındı. .Aşırı şefkat ve bağlılıklarımın cezasını, acımasız ayrılık tokatlarıyla yiyorum... Ayrıldığım insanların arkasından okuduğum isyan, lanet ve bedduaları karşımda bir musibet ve bela olarak yaşıyorum... Ben beni üzenlere, ağlatanlara, yarı yolda bırakanlara geçmiş ve gelecek bütün haklarımı helal ettim. .Allah’ım affedenlerin ve sabredenlerin koruyucusu yalnızca sensin. Sancı veren 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üzüntü veren bütün aşkların şerrinden sana sığınırım.. Allah’ım bana sevdiklerini sevdir ve beni sevdiklerimle imtihan etme. "Allah'ım; gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle” 

ALLAHIM ! beni dünya için sevenlerin, nefisleri için isteyenlerin, şerrinden muhafaza eyle. .Beni senin rızan için sevenlerden eyle ve senin rızan için isteyen eşle karşılaştır verdiğin eşe teslim ve itaatkar kıl ve beni verdiğin eşle gerçek ve baki olan hayata kavuştur.. Kalbinde merhameti olmayan insanlarla beni karşılaştırma Allah’ım Ey bütün kainatı şefkatiyle kuşatan YA RAHİM! kalbimin her bir köşesine gerçek aşk olan senin muhabbetini doldur.Elemsiz, kedersiz, üzüntüsüz, acısız, şefkat ve merhamet dolu o sevginle beni yalnızca kendine mahbup eyle! Kendine kul eyle! Yüzümü, yollarımı, ayaklarımı kendi yollarına çevir. Beni yalnız seninle ve ibadetlerimle meşgul eyle! Dünyanın sancılı aşklarından muhafaza eyle! YA VEDÜD! Ya Hayral Mahbubin! Allah’ım; sen muhabbet edilen ve sevilenlerin en hayırlısısın. Bütün sancılı ve sıkıntılı aşklardan sana sığınıyorum ve geçmişimde kalbimle ve ruhumla hissettiğim ve yaşadığım bütün haram aşk ve muhabbetlerimden Tövbeler Ettim Estağfirullah Ya Hayral Mahbubin! Ya Hayral Matlubin! Ya Hayral Maksudin! 

Tövbe Ettim Estağfirullah Ya Hayral Mahbubin! (11 adet) 

Tövbe Ettim Estağfirullah Ya Hayral Matlubin! (11 adet) 

Tövbe Ettim Estağfirullah Ya Hayral Maksudin! (11 adet) 

Tövbe Ettim Estağfirullah Ya Gaffar (7 defa) 

ALLAHIM ! bana insanların en üstünü kullarının en güzelini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sünnetlerini ve ahlakını sevdir, onun sevdiklerini sevdir, onu sevenleri sevdir. 

ALLAHIM ! bana senin hak ve doğru sözün olan Kur’an-ı Kerim’ini sevdir. 

ALLAHIM ! bana sana yaklaştıracak dualarımı ve ibadetlerimi sevdir. 

ALLAHIM ! bana Kur’an-ı Kerimin mucizesi olan Risale-i Nur’ların Nurlarını sevdir. 

ALLAHIM ! Senden korkan ve seni seven kullarının gönüllerinde beni emin kıl Ya Mümin. 

ALLAHIM ! yaratıklarını ve kullarını bana Esma-ül Hünsa’nın cilveleriyle sevdir. 

ALLAHIM ! ben dünyevi aşkları ve sevgileri aciz ve fakir kullarında aradığım için musibetleri ve belaları kendi dilimle çağırarak senin YA RAHMAN ve YA RAHİM ismine karşı geldim, YA ADL İsminle hak ettiğim tokatları yedim. Nankörlük ettiğim, şükredemediğim, senin rızan ile sevmediğim ve teslim olmadığım her nimeti kendi ellerimle kaybettim. Ben sevgi ve muhabbet gibi insanın bütün vücuduna giydirilmiş aşk ve sevgi nimetini senin adına ve namına kullanmayarak kendime türlü eziyetler verdim. Bu aciz ve günahkar kulunun cahilliklerini ve hatalarını affeyle YA AFÜVV.. Dünyevi aşkların ve sevgilerin, üzerimde bırakmış olduğu şirk, isyan, bela, lanet, kahır ve günah kirlerinden ruhumu, bedenimi, kalbimi temizle YA KUDDÜS. 

ALLAHIM ! Müflis olarak iflas etmiş bir halde senin huzuruna geldim. Bugüne kadar işlediğim bütün haram muhabbet ve sevgilerimden, merhametsizce azap çekmeme sebep olan kendime haram ettiğim muhabbet sevgi ve aşklarımdan, senin adına ve namına olmayan şefkat ve merhametlerimden, kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar, geçmiş, gelmiş ve gelecek bütün inananlar adına YARATTIĞIN KATRELER, ZERRELER ADEDİNCE, SENİN SEVGİN VE MUHABBETİN İLE CEZBEDEKİ MEVLEVİLER MİSALİ DÖNEN VE HAREKET EDEN BÜTÜN YILDIZLAR VE GEZEGENLER SAYISINCA 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA MÜHEYMİN! 

Koruyan ve Gözeten sensin YA RABBİM! 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA VELİYY! ! 

İnananların dostu, onları sevip yardım eden sensin YA RABBİM! 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA MUCİB! 

Kulların duasını kabul edip, cevap veren sensin YA RABBİM! 

Tövbe Ettim Estağfirullah YA VEDÜD! Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan sensin YA RABBİM! 
Amin. .amin. .amin.. 

“Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” 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*Şeytanm en sevmediği şey kişinin bela ve musibet anında ve her zamanda İSYAN ETMEYİP , ŞÜKÜR 

ETMESİDİR... 


Secdede Kibir Tevbesi 

Öncelikle doğru bir gusül ve doğru bir abdest ile 2 rekat tevbe namazı kılınmalı. bu namazı tevbe namazı yapan şey kılanın Kibir günahından pişman olması , kendini basit, sıradan ve zelil ve aşağı görmesi , Diğer Müslümanların kendinden daha üstün olduğunu düşünmesi ve bu şekilde düşünerek Allaha ve insanlara kibirlenmekten utanç duyması ,haya etmesi ve boyun bükerek Niyet ettim Allahım kendimi üstün görme ve kibirlenme günhlarımın affedilmesi niyeti ile 2 rekat namaz kılmaya şeklindeki niyetidir.Bu niyetten sonra kişi 2 rekat namaz kılar selam verir ve hemen akabinde Allahuekber deyip secdeye gider .Secdede şöyle tevbe yapar:Allahım basitliğimi ve acizliğimi sana itiraf ederek huzuruna yüz sürdüm.Allahım kendimi üstün görüp başkaları hor ve aşağı görerek Kibir günahına girmekten ve bu şekilde senin MÜTEKEBBİR İsmine şirk koşmaktan ben binlerce kez Tevbeler ettim Estağfirullah YA MÜTEKEBBİR... 
TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA MÜTEKEBBİR (En az 7 kere) deyip Allahuekber diiyerek başını secdeden kaldırır. 


********* HERKES YAPMALI ********* 

"Allahım benim, kardeşlerimin, anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının ve soy ve zürriyetimizden birinin veya binlerinin ölmüş veya sağ olanlarının maddi ve manevi haklarını yedikleri ve yedğimiz ,hor görüp aşağıladıkları ve aşağıladıklarımız ve kınadıkları ve kınadıklarımız ve gıybet yapıp , iftira attıkları ve attığımız ve küfür , lanet ve beddua ve bela ve kahır ve kötü dua okudukları ve söyledikleri ve okuduğumuz ve söylediğimiz ve küfür edip küfür ile itham ettikleri ve ettiklerimiz ve hak ve hukukları yenilen ve maddi ve manevi her türlü zulmederek bedduasını ve ahım aldıkları ve aldığımız insanlara sevabını ve hayrını hediye etmek ve onlarla helalleşmek ve hak ve hukukları yenilen ve maddi ve manevi her türlü zulmedilen ve zulmettiğimiz ve zarara sokulan bu insanların haklarının ödenmesi niyeti ile ve dünyada onlarla helalleşmek niyeti ile dahi niyet ettim ...Ve dahi Allahım benim , kardeşlerimin ,anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının el ve dil ile ve tüm aza ve organları ile işlemiş oldukları ve işlemiş olduğumuz tüm günahların ve isyanların ve şirk ve küfür sözlerinin ve sözlerimizin ve dil ve kalp ile soy ve zürriyetlerine ve evlatlarına ve torunlarına ve bizlere söyledikleri ve yaptıkları ve söylediğimiz ve yaptığımız tüm bela ve beddua ve ah ve intizar ve kahır ve lanet sözlerinin affedilmesine ve tevbelerinin yerine geçmesine dahi vesile olması niyeti ile de niyet ettim Allahım... ve dahi sevabını ve hayrını anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının ve soy ve zürriyetimizden birinin veya binlerinin ölmüş olanların ruhlarına veya sağ olanlarının ruhaniyatlarına sevabını ve hayrını hediye etmek niyeti dahi niyet ettim Allahım 
7 Gün oruç tutmaya (artarda 7 gün oruç tutacak) 

41 Yasin okumaya (7 gün içinde okunup bitirilse iyidir.) 

Sadaka vermeye (Dindar ve fakir bir aileye EN AZ 100 tl lik gıda yardımı) 


PRATİK NİYET 

Sadaka Verirken: Allahım bu verdiğim sadakadan hasıl olacak sevabı ve hayrı benim , Annemin, Babamın ve soy ve zürriyetimizin adayıpta yerine getirmediğimiz sadaka verme adağımız var ise onun yerine geçmesi niyeti ile , aldığımız ve verdiğimiz faiz paralarının kısas ve keffaretlerinin dahi yerine geçmesi niyeti ile , maddi ve manevi zulmedip hakkını yediğimiz mazlumların dahi haklarının ödenmesi için sevabını ve hayrını onlara hediye etmek niyeti ile ve başımızdaki ve Ümmeti Muhammedin başındaki tüm bela ve musibetlerin ortadan kalkması niyeti ile dahi niyet ettim Sadaka Vermeye.... 
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ADAK 

Abdullah b. Ömer (r.a.) demiştir ki: 

Bir gün Resulüllah (a. s.) bizlere adak adamayı yasakladı ve: 

"Adak hiç bir şeyi değiştirmez. Onunla sadece cimri kimsenin elinden mal çıkar" buyurdu. 

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3093 

ADAK ADAMAK DOĞRU DEĞİLDİR ! Ancak Allaha verilen söz muhakkak yerine getirilmelidir.Bir İnsan kendisi veya üst soyundan (anne-baba-nene-dedeler) birileri herhangi bir şey için Adak adayıp ta bunu yerine getirmezse kendisi ve Soyundan gelecekler hakkında şeytani cin musallatı söz konusu olur .Yerine getirilmeyen adak , Musallat için şeytani cinlere verilmiş olan bir ruhsattır ve Şeytani Cinler yerine getirilmeyen adaklardan ve nezirlerden ruhsat alıp kişiye ve soyundan gelenlere musallat olurlar. 


Adaklar genel olarak : 

Kurban Adağı: 

Koyun adağı koç adağı inek adağı dana adağı horoz adağı tavuk adağı 


Gariban Doyurma fakir doyurma talebe doyurma yetim doyurma öksüz doyurma çocuk sevindirme yetim sevindirme 


namaz kılma adağı oruç adağı yasin okuma adağı umre yapma adağı mevlüt okutma adağı tatlı yedirme adağı hatim okuma adağı 


yemek yedirme adağı komşulara yemek yedirme adağı etli pilav yedirme adağı sadaka verme adağı camiye yardım adağı kuran kursuna yardım adağı kuran kursuna iftar verme adağı 


kuran okutma adağı çocuk giydirme adağı 

teşbih namazı kılma adağı yetim gidirme adağı 

gariban giydirme adağı 

fakir giydirme adağı 

talebe giydirme adağı 

yetim giydirme adağı öksüz giydirme adağı 


Yerine Getirilmeyen Adaktan Gelen Şeytani Cin Musallatlarını Tespt Yöntemeleri 

(önemli) 

Öncelikle BÜTÜN Yerine Getirilmeyen Adaktan Gelen Şeytani Gin Musallatları insan bedeninde iki kürek kemiği arasına, ensenin alt tarafına yerleşirler .Bu bölgede yoğun bir enerji olur.bu bölgeye tokat atar gibi vurulduğunda yoğun acı ve yanma olur ve öfkeye sebebiyet verir . 

-Özellikle Yerine Getirilmeyen HAYVAN kesme: .kan akıtma Adaklarından Gelen Şeytani Gin Musallatlarını görünür şekilde tespit edebilmek için ayaktayken hastanın arkasında OMURGA ÜZERİNDE ensenin altından kuyruk sokumuna kadar EUZUBESMELE ÇEKİP iki el ile bu habis enerji toplanıp bu enerji çekildiğinde hastanın da geri geri geldiği görülecektir.işte bu çekilen enerji Yerine Getirilmeyen HAYVAN kesme .kart akıtma Adaklarından Gelen Şeytani Ginin Enerjisidir.DOĞRU ADAK KESİLDİĞİNDE GİN ÖLÜR VE BU ENERJİ KALKAR. 
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-Üstünde Yerine Getirilmeyen Dana ve Koç Adaklarından Gelen Şeytani Gin bulunan kişi son derece sinirli olur ve genelde ERKEKSİ özellikleri aşırı ve dengesiz olabilir.Mesela Üstünde Yerine Getirilmeyen Dana ve Koç Adaklarından Gelen Şeytani Gin bulunan bir Bayan Erkeklere karşı soğuk ve öfkeli olabilir. 

-Üstünde Yerine Getirilmeyen İnek ve Koyun Adaklarından Gelen Şeytani Gin bulunan kişi duygu yüklü ve sinirli olur ve genelde duygusal olup bayansı özellikleri dengesiz olabilir.Mesela Üstünde Yerine Getirilmeyen inek ve Koyun Adaklarından Gelen Şeytani Gin bulunan bir Erkek bayanlara karşı soğuk ve öfkeli olabilir. 

-Yerine Getirilmeyen ORUÇ Adağından Gelen Şeytani Gin Musallatı iki kürek kemiği arasına yerleşip kişide aşırı zayıflığa ve mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. 

-Yerine Getirilmeyen tüm (yedirme) Adaklarından Gelen Şeytani Gin Musallatları iki kürek kemiği arasına yerleşip kişide şeker hastalığına , aşırı kiloya ,kilo almaya meyilli olmaya ve mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. 

-Kuran Kerim , Hatim, Yasin okuma ve okutma ...gibi Yerine Getirilmeyen (okuma) Adaklarından Gelen Şeytani Cin Musallatları ağız ve konuşma problemlerine sebebiyet verebilirler. 

- Yerine Getirilmeyen tüm (giydirme) Adaklarından Gelen Şeytani Gin Musallatları iki kürek kemiği arasına yerleşip kişide sebepsiz aşırı terleme yada aşırı üşüme hissi meydana getirerek elbisieleri çıkarma hissi yada aşırı ve kat kat elbise giyme hissi meydana getirir, bu şekilde kişi psikolojik olarakta aşırı giyinme hissi içinde olabilir . 

NOT:Yerine Getirilmeyen Adaktan Gelen Şeytani Gin Musallatları insan üstünde birçok psikolojik ve fizyolojik sıkıntı ve hastalıklara sebebiyet verir.Başta öfke, bunalım, stres, uyku problemleri, asosyal, şizofreni, panik atak ve yaklaşık tüm psikolojik rahatsızlıklar... olmak üzere cinsel sorunlar, mide rahatsızlıkları (yedirme-doyurma adakları) ,her türlü migren ve baş ağrıları, küme baş ağrıları , şeker hastalığı ve özellikle Yerine Getirilmeyen HAYVAN kesme .kan akıtma Adaklarından Gelen Şeytani Gin Musallatları kişide kendini jiletleme kendi kanını akıtma hastalığı ve kan ile ilgili de birçok hastalıklara sebep olurlar .kan yetmezliği, kan kanseri , şeker hatalığı ve daha niceleri ...sadece kan değil Astım KOAH hastalığı da büyük ölçüde Yerine Getirilmeyen Adaktan Gelen 

Şeytani Gin Musallatlarından kaynaklanır ve daha birçok psikolojik ve fizyolojik hastalık ve rahatsızlıklar 

tüm bunlar ile beraber Yerine Getirilmeyen Adaktan Gelen Şeytani Gin Musallatları yukarda da belirttiğimiz Dua ile Musallat Tespiti duaları ile de belli ölçülerde tespit edilmeye çalışılarak Musallatın kaynağı mutlaka teşhis ve teyit edilmelidir ve böylece tespit edilen yerine getirilmemiş adak DOĞRU NİYET ile mutlaka yerine getirilmelidir... 


BAZI ADAKLAR VE BİÇİMLERİ 

FAKİR DOYURMA .YEMEK YEDİRME ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının FAKİR DOYURMA , YEMEK YEDİRME Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim FAKİR DOYURMA, YEMEK YEDİRME adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... 

denir ve fakir bir aileye Etli, Kıymalı Pide veya Etli Pilav gibi hemen yiyilebilecek tarzda yemekler y aptırılıp verilir.ADAK SAHİBİ VE VE AKRABA VE EV HALKI BİR KIRINTI DAHİ OLSA SAKIN BUNDAN YEMESİN ! Aynı niyetle Bu bir kaç gün tekraralanabilir 


TALEBE DOYURMA.YEMEK YEDİRME ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının TALEBE DOYURMA, YEMEK YEDİRME Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir 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adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim TALEBE DOYURMA ,' YEMEK YEDİRME adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... 

denir ve Ehi Sünnet bir KURAN KURSUNA Etli, Kıymalı Pide veya Etli Pilav gibi hemen yiyilebilecek tarzda yemekler yaptırılıp talebelerin yemesi sağlanır.ADAK SAHİBİ VE AKRABA VE EV HALKI BİR KIRINTI DAHİ OLSA SAKIN BUNDAN YEMESİN ! Aynı niyetle Bu bir kaç gün tekraralanabilir 

KOMŞULARA YEMEK YEDİRME ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının KOMŞULARA YEMEK YEDİRME Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim KOMŞULARA YEMEK YEDİRME adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... 

denir ve yakın komşular eve çağırılıp Etli, Kıymalı Pide veya Etli Pilav gibi hemen yiyilebilecek tarzda yemekler yaptırılıp komşuların yemesi sağlanır.ADAK SAHİBİ VE AKRABA VE EV HALKI BİR KIRINTI DAHİ OLSA SAKIN BUNDAN YEMESİN ! Aynı niyetle Bu bir kaç gün tekraralanabilir. 

ORUÇ TUTMA ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının ORUÇ TUTMA Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim ORUÇ TUTMA adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... denip en az 7 gün art arda gece bu niyet yapılarak ertesi gün oruç tutulur. 

YASİN OKUMA ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının YASİN OKUMA Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim YASİN OKUMA adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... denir ve 41 Tane Yasin okunur. 1 hafta içinde okunup bitirilmesi iyidir. 

YASİN OKUTMA ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının YASİN OKUTMA Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim YASİN OKUTMA adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... denir ve tecvitli Kuranı Kerim okumayı bilen bir kaç kişiye (sadece kadın yada sadece erkek) gerekirse eve davet edilerek bir halka yapılıp (sayı çok olsa daha çabuk ve kolay biter) toplamda 41 Tane Yasin okutulur. 

KURAN.HATİM OKUTMA ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının KURAN OKUTMA Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim KURAN OKUTMA adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... denir ve tecvitli Kuranı Kerim okumayı bilen bir kaç kişiye (sadece kadın yada sadece erkek) gerekirse eve davet edilerek bir halka yapılıp (sayı çok olsa daha çabuk ve kolay biter) Cüzler paylaştırılıp okutularak Kuran hatmedilir. 
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KURAN, HATİM OKUMA ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının KURAN, HATİM OKUMA Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim KURAN, HATİM OKUMA adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... denir ve Kuranın tamamı i ay içinde okunup bitirilmesi iyidir. 

YETİM , ÖKSÜZ VEYA ÇOCUK SEVİNDİRME, YEDİRME, GİYİNDİRME ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının ÖKSÜZ VEYA ÇOCUK SEVİNDİRME YEDİRME, GİYİNDİRME Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim ÖKSÜZ VEYA ÇOCUK SEVİNDİRME YEDİRME, GİYİNDİRME adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... 
denir ve bizzat kişi kendisi Yetim ve Öksüz çocuklar bularak onlara oyuncak, kıyafet ve tatlı şeyler alıp vermeli, yedirip içirilmeli ve onları sevindirmeli , başları okşanmalıdır 

FAKİR. GARİBAN GİYDİRME ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının FAKİR, GARİBAN GİYDİRME Adağı adayıpta unutarak veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile niyet ettim FAKİR, GARİBAN GİYDİRME adağımı ve adağımızı yerine getirmeye... 
denir ve en azından 7 fakire iç çamaşırı, çorap , gömlek ...gibi giysiler alınıp verilir.... 


GENEL ADAK NİYETİ 

ADAK NİYETİ :ALLAHIM! benim ve anne ve babamın ve onların da anne ve babalarının veya 

soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlarımızın birinin veya bir kaçının Adağı adayıpta unutarak 

veya bilerek , adadığı halde yerine getirilmeyen bir adağımız ve adakları var ise o adağın yerine geçmesi ve keffaret olması ve Ümmeti Muhammedin (Aleyhisselam) başlarındaki her türlü belanın ve şerrin define ve ey Yüce Rabbim! Senin tam olan hidayetine kavuşarak dünya ve ahiret saadetlerine dahi vesile olması niyeti ile 

niyet ettim adağımı ve adağımızı yerine getirmeye. Bu şekilde hangi adak tespit edilirse bu 

niyetteki noktalı yerlere konularak söylenir ve yerine getiririlir 
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